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ORTAK BİLDİRİ 


Türkiye Komünist Partisi'nin 75.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Londra‘ da Marks Memorial Kitaplığı'nda düzenlenen toplantının ardından Bangladeş ve Türkiye 

Komünist Parti'lerinin Genel Sekreterlerinin yaptığı 

toplantıda aşağıdaki ortak bildirinin yayınlanmasına karar verilmiştir. 


Sınıf kavgası tarihi, şu günlerde çok zor bir dönemden geçmektedir. 
Dünya komünist hareketinin bu sınavdan nasıl çıkacağı, dünya ilerici güçlerinin demokrasi, özgürlük ve sosyalizm kavgasına damgalarını ne denli vurabileceklerini belirleyecektir. 

Daha şimdiden tüm dünyada komünist ve işçi partileri etkili ve amaçlı bir uluslararası işbirliğinin 


A 


TETE TELLEA Ni 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geliştirilebileceği ortak bir zemin yaratmaya çalışıyorlar. Partilerimiz tarafmdan coşkuyla karşılanan bu cesaret verici işaretler, işçi sınıfı ve emekçi yığınlar tarafından yaşanan her yenilgi ve geri çekilişin ardından, Marksizm-Leninizm ve bilimsel komünizm kadrolarının daha derin ve kararlı eylemlerinin geldiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda “komünizmin sonul zaferi gerekli 


ve kaçınılmazdır” yargısının da ütopik bir hayal değil, insan varlığının somut toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerinden tarihsel olarak çıkan bir bilimsel olgu olduğunun da altını çizmektedir. 

Sovyetler Birliği'nin ve dünya sosyalist sisteminin yıkılışıyla güçler dengesinin emperyalizme doğru eğilmesi, gerici güçleri görülmemiş biçimde saldırgan ve küstah yapıyor, ama öte yanda kapitalizmin derin ve yapısal krizini çözmeye bir yardımı olmuyor. Emperyalist güçler arasındaki rekabet derinleştikçe, kapitalizmin yaşaması için gerekli olan koşullar, aynı kapitalizmin gelişmesi için engel haline geliyor. Kapitalizm her sosyo-ekonomik soruna getirdiği çözümle, sosyalizmin nesnel önkoşullarını daha da geliştiriyor. 

Kapitalist emperyalizm, dünyasal egemenliğini pekiştirme uğraşı içinde, anti-komünizmi, ulusal kini ve her türden şovenizmi sistematik olarak şiddetlendirmektedir. Emekçi 


halkn zorluklarla kazanılmış haklarını gün be gün elinden almaktadır. 
Köktendinciliğin barbar yönlerini manipüle etmektedir. Kısaca, haksız varlığını sürdürebilmek için elindeki tüm olanaklarla yığınlara ve gelecek toplumun öncülerine karşı vahşi bir savaş sürdürmektedir. 

Biz, dünyanın komünist kadroları, bugün her zamandan daha çok, proletarya enternasyonalizminin sancağım yükseltmeliyiz. Dünyanın tüm komünist ve ilerici güçleri, gerici güçlerin bu global saldırısına karşı birleşmeli ve örgütlenmelidir. Bugün bizler, her zamandan daha çok, farklılıkları bir kenara bırakmalı ve global bir strateji yaratmaya çalışmlar ve bu global barbarizmi tersine çevirmeliyiz. 

Bugün Dünya Komünist Hareketinin omuzlarındaki tarihsel sorumluluk budur, 

Yaşasın komünizm! 

Bangladeş Komünisi Partisi 
Türkiye Komünist Partisi 


6 Ekim 1995 Cuma günü, 100-150 kişilik Özel 
Polis Gücü, Kervan dergisinin Gazi'deki temsilciliğini bastı. 

Polis, temsilcilikteki tüm dosya ve evrakları toplayıp götürdü. Daha sonra da, dergi çalışanlarından Oruç Çoban, Cemal Küçükşahin ve dostları Doğan'ı evlerinden aldı. Bu üç devrimcinin yakınlarının tüm aramalarına karşılık olarak da, bu kişileri tutuklamadıklarını ve nerede olduklarını da bilmediklerini söylüyordu. 

Tutuklayıp götürme, ortadan kaybetme, yaptığını reddetme ve bir süre sonra cesetlerin bulunması: Bu oyunu tüm Türkiye iyi biliyor. 

Ailelerin ve arkadaşlarının ısrarlı aramaları daha sonra da sürdürüldü ve bu üç devrimci Aksaray Terörle Şube Müdürlüğü'nde bulundu. 

Yalnızca 1995 yılında, bu güne dek, 300'ün üzerinde yazar, avukat, barış savaşçısı, toplumsal hizmet görevlisi, gazeteci, devrimci ve siyasal aktivist, polis tarafından evlerinden ya da işyerlerinden alınarak götürülmüş ve iki-üç hafta sonra bu 


İMZALAYANLAR: 


3 
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kişilerin cesetleri bulunmuştur. Toplumsal, siyasal ve ekonomik adalet için sesini yükselten herkes tehlikededir. 

Türkiye rejimi, aynı zamanda, Kürt halkının ““kendi kaderini belirleme hakk”na olan istemini ve bu hak uğrunda yürüttüğü mücadeleyi vahşice ezmeye çalışmaktan da sorumludur. Devlet güçlerince öldürülen Kürtlerin gerçek sayısını hiç kimse hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Türkiye 


Peter Symon, Avustralya Sosyalist Partisi genel sekreteri 


James Crockett, Britanya Komünist Partisi Yürütme Komitesi üyesi Abdel Wahab Rashwani, Suriye Komünist Partisi Politik Büro üyesi 


Khaled Altom, Sudan Komünist Partisi temsilcisi 


İsomiddin Salokhiddinov, Tacikistan Komünist Partisi Prezidyum üyesi Antonino Cuffaro, İtalya Yeniden Kuruluş Komünist Partisi Ulusal Büro üyesi ve 


Lutz Scherling, Almanya Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) Ulusal Yürütme Mujahidul İslam Selim, Bangladeş Komünist Partisi genel sekreteri 


Nguyen Xuan Son, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanı 


senatör 


Komitesi üyesi 


ordusu yalnızca bu yıl binlerce Kürdü katletmiştir. 

Türkiye Komünist Partisi'nin acil istemleri şunlardır. 

* ORUÇ ÇOBAN, CEMAL KÜÇÜKŞAHİN, DOĞAN ve POLİSİN ELİNDE YASADIŞI OLARAK TUTTUĞU TÜM DEVRİMCİLER DERHAL SALINMALIDIR. 

* YARGISIZ TUTUKLAMA VE İNFAZLARA SON. 

* TÜM TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK. 

* KÜRDİSTAN'DAKİ KİRLİ SAVAŞA SON. 
* KÜRT HALKINA “KENDİ KADERİNİ BELİRLEME HAKKI”. 

TKP, toplumsal, siyasal ve ekonomik adalet, siyasal özgürlükler, demokrasi ve sosyalizm için mücadelesini ve Kürt halkıyla dayanışmasını sürdürecektir. 

Sizleri, bu duyuruyu imzalayarak, yukardaki istemlerle ve Türkiye işçi ve emekçi yığınlarıyla dayanışma göstermeye çağırıyoruz. 

TKP Merkez Komitesi, 7.10. 1995 


Oleg Shenin, KPB-Sovyetler Birliği Komünist Partisi Koordinasyon Konseyi üyesi Sitaram Yechury, Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Merkez Komite üyesi ve 


Enternasyonal Bölüm başkanı 


Ganesh Shah, Nepal Komünist Partisi (Birleşik) genel sekreter yardımcısı Henrique Jose Carvalho d'Sousa, Portekiz Komünist Partisi (PCP) Merkez 


Komite Sekretaryası üyesi 


Pedro P. Baguisa, Filipin Komünist Partisi genel sekreteri 

Alan Ware, Yeni Zelanda Sosyalist Birlik Partisi ulusal sekreteri 

D.C. Raja Collure, Sri Lanka Komünisi Partisi genel sekreteri 

Vulin Aleksandar, Yugoslavya İçin Komünist Hareket Ligası genel sekreteri H. Ayub, Irak Komünist Partisi Merkez Komite üyesi 
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Sayı 433, Ekim 1995 


V fal olmak, komünistin 


21 Eylül önemli bir gün. Bugün değerli insan 
yüce komünist Mehmet Bozışık'ın yaşgünü. 
Partimizin 75.yıldönümü kutlamalarına geldiğinde 21 Eylül'de 94 yaşını bitirip, 95 yaşına gireceğini söylemişti. Partimizin gecesine katılmakla komünistleri çok sevindirmişti. Dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Adeta oportünistlere, döneklere, burjuva uşaklarına, devlete meydan okurcasına dimdik, kararlı adımlarla mikrofona yaklaşıp, partisine ve komünizme bağlılığını haykırmıştı. İleri yaşlarında olmasına karşın bir kararlılık, herkesin tozduman olduğu böyle bir dönemde, komünizme bağlılığı salondaki tüm komünistleri duygulandırmıştı. Dakikalarca coşkuyla alkışlandı. Ayrılırken de çok memnun olduğunu ve “komünizm ölmedi, komünizm kazanacak” diyerek ayrılmıştı. 


(Z 


Eski TKP'den, komünizmi örgütlü olarak savunan bizden başka kimse kalmamıştır. Bu, bizim söylediklerimizde inançlı ve kararlı olduğumuzu kanıtlar. 
Bizim açımızdan bu yoldaşlarla birleşmeyi engelleyecek hiçbir neden yoktur. Tam tersine. Hepsinin, hele yaşlı yoldaşların bu mücadelede büyük deneyleri var, bize öğretecekleri şeyler var, yapacakları katkılar var. Onlar açısından da bir engel, olsa olsa psikolojik bir engel olur, yıllar öncesindeki kavgaları, tartışmaları aşamamanın getirdiği psikolojik bir engel olur. Ne var ki, sınıf mücadelesinin gereksinimleri karşısında, bu çeşit ilke ve içeriğe dayanmayan psikolojik engelleri aşmak zorunluluğu 


da var.” 


(İşçinin Sesi, sayı 432, sayfal0: “Genel Sekreter Yoldaş Değerlendiriyor”) 


O gece değerli yoldaşımızın yaşgününde yanında olmaya karar verdik. Yazımızın başlığında da kullandığımız gibi, “vefalı olmak, komünistin hücresidir” 

21 Eylül gecesi yanındaydık. Bizi görünce 
çok heyecanlandı. 95. yaşgünü beraber kutladık. 
Yanımıza alıp deniz kenarına gittik. Biz de heyecanlıyız, sevinçliyiz, mutluyuz, yüzümüze baktıkça, yüzündeki katılığı samimiyeti gördükçe, yemyeşil gözlerindeki kararlılığı gördükçe heyecanlanıp seviniyoruz. 

Gece çok güzel, tatlı bir serinlik var, deniz güzel. Kuşakların birbirine saygılı bir şekilde sohbeti çok güzel. Gecenin bitmesini hiç kimse istemiyor. En çok samimiyeti, doğruluğu, herşeyi açık açık söylemesi bizi etkiliyor. 
Kendisiyle komüniste yakışır şekilde hesaplaşıyor. İleri yaşına karşın bize birçok konuda ışık tutuyor. Geceden memnun olduğunu söylüyor. 
Gece kalabalıktı, canlıydı, komünistlere yakışır bir şekilde yaptınız diyor. Komünist partilerden gelen mesajlardan etkilendiğini söylüyor. Kendi sözcükleriyle, “birader Yürükoğlu'nun partisi de yabana atılacak parti değilmiş” diyerek samimi bir itirafta bulunuyor. Anılarını anlatı- 


yor. Enternasyonal gerekli diyor. Şu anda gelişen durumu net ve komünistçe değerlendiriyor. Karşı-devrimden bahsediyor. Örgütlenmek, silahlanmak gerekli diyor. Kürt halkının mücadelesinin haklılığından bahsediyor. Aydın cezaevinden Kürt devrimcilerden kendisine gelen mektuptan parçalar okuyor. Yazmış olduğu mektubu okuyor. TKP'ye bağlılığını coşkuyla ve inanarak bahsediyor. Oportünistlerin partiyi düşürdüğü duruma kızarak bağırıyor. 
Ne bu birader ya, diyor. Orak-çekici kaldırdılar diyor. Orak-çekici kaldırdılar, koca bir ağaç koydular, diyor. Bir de komünistin yanına “birleşik”? diye bir kelime katılar. Olmaz birader, diyor. Partinin adı komünist partisidir, amblemi de orak-çekiçtir diyerek, komünistin tutumunu gösteriyor. Bu tutumlara karşı olduğunu söylüyor. 

İleri yaşına karşın, inatçı, inançlı ve komünizme bağlı bu yüce insana saygı ve sevgi ile sarılıp 95.yaşını kutluyoruz. O da sevinçle masadaki mumu söndürüyor. Mum sönüyor ama TKP'de komünizm sönmüyor. Alkışlıyoruz. 

R. Coşar 


KARDEŞ PARTİLERDEN KISA HABERLER 


j 


| FKP | 


Fransız Komünist Partisi'nin (FKP) geleneksel LU'Humanite festivali Eylül ayı içinde yapıldı. 
Avrupa'nın çeşitli yörelerinden ilerici ve komünistlerin katıldığı festivalde bu yilki katılım yarım milyon dolayindaydı ve temel konu Chirac'ın emriyle Pasifik adalarında yapılmasına devam edilen denizaltı nükleer patlamalarına halkın tepkisiydi. 


| DKP | 


Alman Komünist Partisi'nin (DKP) yayın organı olan Unsere Zeit adına düzenlenen festival ise 2- 
3 Eylül tarihlerinde Dortmund'da yapıldı. 
Birçok eski parti üyesinin de katıldığı Unsere Zeit festivaline katılım 35 bin dolayında oldu, Son yılların en başarılı toplantılarından biri olan UZ festivalinde 24 komünist partisinin temsilcileri arasında eski DDR topraklarının büyük partisi Demokratik Sosyalizm Partisi'nin (PDS) çeşitli üye ve yöneticileri de bulunmaktaydı. 
DKP 6 bin üyesiyle Almanya'nın batısında en güçlü sol parti ve PDS'den sonra tüm Almanya'nın ikinci güçlü sol partisi. Son yılların krizini allatmakta olan DKP, yedi yıldır ilk kez 1994'de üye sayısında artış sağladığı gibi, onbeşgünde bir çıkan UZ'un bugün 12.800 


olan tirajı yükselme eğrisi çiziyor. -— 


PCP | 


gelen 100 bin kişi partinin yığınları seferber etme güç ve yeteneğinin eski canlılığını sürdürdüğünün işaretiydi. 


Portekiz Komünist Partisi'nin (PCP) yayın organı Avante festivaline 1 milyonun üzerinde emekçi ve komünist katıldı. Lisbon'da 3 gün devam eden festivalin son günü yapılan mitinge 


MR A ELA “gebatcı i televisivos 


PEP wante! não cruza 


ameer oee A) braços 


Campanha CDU arrancou na Festa 


CRESCER 
E AVANCAR 


yg lorca da Feste 


| PCE | 


İspanya Komünist Partisi'nin festivali olan Fiesta PCE 95 15-17 Eylül tarihlerinde Madrid'de gerçekleşti. 150 bin genç insanın katıldığı festivalde genel sekreter Julio Anguila'nın konuşmasını 75 bin kişilik bir kalabalaık dinledi. 

PCE, Birleşik Sol Hareket adlı geniş cephenin ana gücü olup, bu cephe seçimlerde %20'lik bir oy potansiyeline sahip. Bu arada ülkede komünistlerin birliği süreci de hizla ilerliyor. En son Katalunya Komünist Partisi İspanya Komünist Partisi'ne katıldı. 


SELLİM E 
İŞÇİNİN SESİ 


Türkiye'den l kitap gönderilerek abone olunabilir Mi Yazışma adresi: PO Bax 513 Landan, NI 4AR E Gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama ve tersine bir istek belirtilmedikçe düzeltme, ya da kısaltma hakkı yayın kurulunundur. Hiçbir yazı geri gönderilmez. 
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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Örgüt Bürosu'nca hazırlanan 


RAPOR DÜZENİ 


Raporu yazan birimin adı ve tarih. 


1. Örgüt Raporu 

1.1. Ayrıntılı örgüt şeması 

1.2. Üyelerin durumu 

a) Üye sayısı. 

b) Üye bileşimi (işçi, öğrenci, cinsiyeti vb.). 

c) Son rapordan bu yana kazanlılan üye sayısı, kökeni ve cinsiyeti. 

d) Son rapordan bu yana kaybedilen üye varsa sayısı, cinsiyeti, kökeni, hangi birimden olduğu ve nedenleri. 

e) Profesyonel olan üyelerin sayısı ve ücretlerinin ödendiği kaynak. 

f) Parti hücrelerinin işlevi, görev alanı, yığın bağları ve merkez organlardan kaç adet satıyorlar? 

g) İşçi Muhabir Guruplarında (İMG) eğitim gören, bağış ödeyen, yayın satan sempatizan sayısı, çalışma alanları (ve gurup sayısı). İMG üyelerinin program-tüzük eğitimleri ne aşamada? 

h) Varsa örgüt içi sorunlar, öneri, eleştiri ve özeleştiri. 


2. Alitasyon, Propaganda, Eğitim 

2.1. Merkez yayın organları nerelerde, kaç tane ve ne Sıklıkta satıldı? 

2.2. Merkez yayın organlarına, organ üyeleri ne kadar yazı gönderdi? 

2.3. Örgütten ve çevremizden yayınlara gelen eleştiri ve öneriler nelerdir? 

2.4. Merkez yayın organları etrafında yapılan düzenli eğitimlerin sonuçları. 


3. Yığın Çalışması 

3.1. Çalışma yapılan fabrikalar, semtler, okullar hakkında bilgi ve buralardaki yığın bağları. 

3.2. Çalışma yaptığınız bir legal odak varsa, 

- adı, örgütlendiği kesim, üye sayısı, yönetimin yapısı, varsa diğer siyasetlerin konumu, 

- çalışmayı yapan partililerin buradaki konumu ve etkinliği, 

- buradaki çalışmalardan kazanılan üye, sempatizan, teknik vb. olanak sağlamadaki katkıları, 

3.3. Bölgenizde yapılan grev ya da yığın eylemleri hakkında bilgi. Parti örgütünün bu eylemlere katılımı ve yayın satışı hakkında 


bilgi. Katılmadıysa nedenleri. 

3.4. Sendikalar (genel merkez, şube, ve işkolları) hakkında bilgi, ilişkilerinizin düzeyi hakkında bilgi. 

3.5. Yoldaşların ve sempatizanların düzenli ev ziyaretlerinin durumu nedir? 

3.6. Aleviler arasında yapılan çalışmanın durumu, 

3.7. Bölgenizdeki Kürt hareketi hakkında bilgi. 


4. Mali Rapor 

4.1. Toplanan gelirler: 

a) kesenek, b) bağış, c) yayın satışları, 

d) çeşitli eylemlerden vb. 

4.2. Giderlerin dökümü. 

4.3. Parti biriminin demirbaşlarındaki son durum. 

4.4. Teknik olanaklardaki son durum (bilgisayar, faks, baskı makinası vb.). 


5. Serbest 

Sekreter yoldaşın hazırladığı rapor, birimde görüşüldükten sonra, örgüt birimi ya da örgüt birimi adına imzalanarak yukarıya iletilir. 


TKP MK Örgüt Bürosu tarafından hazırlanan, yeni dönemde yayın dağıtımı konusundaki genelgeyi yayınlıyoruz: 


Yayın dağıtımı 


Düzenli ve disiplinli yayın dağıtımı parti çalışmalarının önünü açmakta ve dikkatleri üzerimize çekmektedir. Unutmayalım, ne söylediğimizi bilmeyen partimizin saflarına kazanılmaz, bizden yana tavır koyamaz. 

Yayın dağıtımı ile ilgili olarak parti kadrolarında yeni döneme ilişkin gözlenen bazı yanlış eğilimler gelişiyor. Bu da yayınların satışında bir düşüşe, yayın temelinde örgütlenme anlayışında gerilemelere yol açıyor. Bu, iki ana yerden kaynaklanıyor: 


1. Yönetici, sekreter yoldaşlardan. 
2. Bürolardaki sorumlu yoldaşlardan. 


Birincisinden başlayacak olursak, yönetici konumundaki yoldaşlar, üst organdan gelen yayın dağılımını artırma uyarılarını hayata geçirmek için altındaki yoldaşların tümünü yayın satışına zorluyorlar. Görevi yerine getirme ve iyi niyetle yapılan bu zorlamaların örgütsel açıdan bazen kölü sonuçlar verdiğini görmekteyiz. 

Burada yeteneklerini yayın satışında başarıyla 


Program'dan 


Komünisilerin baş ve değişmez görevi, sistemli, çok yönlü, ilkeli propaganda ve ajitasyon yürütmektir. Burjuva ideolojisine karşı sürekli ve tutarlı savaş, devrimin önkoşuludur. 

Parti propaganda ve ajitasyon çalışmasını merkez organ temelinde yürütür. Merkez yayın organı, “yalnızca kollektif bir propandacı değil, aynı zamanda kollektif örgütçüdür.” 

Merkez organın dağıtım ağı çevresinde örgütlenme, merkez organ temelinde eğitim, partimizin sürekli ortak eyleminin temelini oluşturur. 


kanıtlamış yoldaşlarla, konumu gereği aynı oranda satiş yapamayan yoldaşlara yaklaşım farkı olmalıdır. 

Yapılması gereken insanları doğal ortamlarından koparmak değil, doğal ortamına göre iş vermektedir. Burada da dikkatli, iyi gözlemci ve 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adaletli olması gereken sekreter yoldaşlardır. 
Sorumluluk onlarındır. 

Özellikle bu dönemde fabrikalarda, sendikalarda, semtlerde örgüt kurmak, kökleşmek zorundayız. Bu dönem örgütlenmeye, insan kazanmaya vereceğimiz ağırlık daha fazla olmalıdır. 

İkincisine gelirsek, bürolarda görevli yoldaşlar o bölgede yayınların satışından birinci derecede sorumlu yoldaşlardır. Görevleri yayını sadece parti kadrolarına sattırmak değil, en geniş sempatızan halkayı yayın dağıtımı konusunda harekete geçirmek, onları motive etmektir. Bu sempatizan halkanın içinden oluşturacağı satış elemanlarını yeni, değişik, hatta ilginç yöntemlerle seferber edebilmelidirler, denetimini sağlamalıdırlar. 

Büro çalışanları satışları örgütlemeli, bölgelerindeki hemen tüm eylemliliklere, tüm grevlere katılmalı, yayın dağıtımını gerçekleştirmeli, tek başına yetmiyorsa, sempatizanlardan ekipler 


kurmalı, mutlaka ama mutlaka buralardan haberdar olmalıdırlar, kafalarını bu işlere yoğunlaştırmalıdırlar. 


Türkiye Komünist Partisi 
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Sosyalist ülkelerin çözülmesinin, bu büyük yenilginin ardndan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de komünist güçler büyük bir dağınıklk içine düştüler. Zaten varolan bölünmüşlük daha da arttı. Zaman içinde mutlaka bunlardan bir tanesi toplumsal pratiğe egemen olacaklır da, bu çok uzun bir süreç olabilir. 
Oysa, komünistlerin bugün ülke çapında güç olma, yürüyen sınıf mücadelesine aktif müdahale etme zorunluluğu vardır. Kısa dönemde komünistlere bu gücü, bu nitel sıçramayı birlik süreci dışında hiçbir şey sağlayamaz. Birliğin uzun dönemde getireceği yararları ise saymak bile gereksiz. Onun için, komünistlerin birliği büyük davamızdır. 

Türkiye devrimci hareketinde geçmiş yıllarda bu alanda çok sayıda başarısız örnek yaşandı. Neden birleştiler, neden ayrıldılar, anlamanın olanağı olmadı. Bunlardan da ders çıkararak, hem eski yanlışımızı (burada kendimizden, TKP'den söz ediyorum) düzeltip birlik konusunu öne getirmeliyiz , hem de bu birliği düzgün kurallar çerçevesinde yapabilmeliyiz ki, şu ya da bu yöne savrulmayalım. 

Bundan kısa bir süre önce, 
TKP'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan söyleşide şöyle demiştim: “Birlik sürecinde kimse ikiz kardeşini aramamalıdır. Önemli olan, komünistliği, Türkiye somutunda da komünistliği tanımlayan ölçütleri saptamaktır. Ve bu ölçütler dışındaki tüm öteki farklılıkları, birleşmeye engel olmayan, hatta düşünce canlılığını besleyebilecek ve giderek önemi azalacak farklılıklar olarak ele almaktır.” (Bkz: İşçinin Sesi Eylül 1995, sayı 
432) 

Bu yazıda, ““komünistliği, Türkiye somutunda da komünistliği tanımlayan ölçütleri” ele almaya çalışacağım. Elimizde bir pusula olması gerekir. Şu anlaştığımız noktalar komünistliği tanımlayan noktalardır, bunlar ise detaylardır diyebiliyorsak, o zaman birlik sürecini irdeleyebiliriz. Hangi noktalarda anlaşmak, birleşmek 


R. Yürükoğlu 


Komünistlerin 
Birleşmes'nd 


Aranacak 
Olçütler 


için yeterlidir? Hangi noktalarda anlaşamamak, ayrı yürüme nedenidir? Bu ölçütlere sahip olmadan düzgün tutum alınamaz, rüzgarın önünde oraya buraya savrulan saman parçasına dönülür. İlkesizleşilir. 

Lenin şöyle bir tanım yapıyor: 

“Parti üyesi, sosyal-demokrat (komünist - R.Y.) ilkelerle uyumlu bir biçimde örgütü geliştiren kişidir.” (Toplu Yapılar c.17, 5.223) 

Lenin'in sözünü ettiği bu “komünist ilkeler” iki çeşittir; 

Birinci çeşit, her durumda geçerli ilkelerdir. 
Lenin bunlara, “örgütlenmenin temel ilkeleri” adını verir. (agy., c.9, s.166) 

İkinci çeşit ise, zamana ve yere bağlı olarak değişen, ülke ortamından çıkan ilkelerdir. 


Sayı 433, Ekim 1995 


A. OÖrgütlenmenin ve birliğin temel ölçütleri: 
1. Proletarya diktatörlüğünü kabul. 
Gerçek komünisti sahtesinden ayıran en önemli ölçüt, sınıf mücadelesinin proletarya diktatörlüğüne varacağını kabul edip etmemektir. Marks'ın Weydemeyer'e 5 Mart 1852 tarihli mektubunda dediği gibi, sınıfların varlığını ve sınıf mücadelesini keşfedenler Marks Engels değil, burjuva tarihçilerdir. Marks'ın getirdiği ise, sınıf mücadelesinin zorunlu olarak proletarya diktatörlüğüne yol açacağı ve bu diktatörlüğün de sınıfsız topluma geçiş aşaması olduğudur. 
Lenin de bu konuda söyle diyor: “Proletarya diktatörlüğü sorunu o kadar önemlidir ki, bu diktatörlüğün gereğini reddedenler ya da yalnızca sözde tanıyanlar, sosyal-demokrat (komünist - R.Y.) parti üyesi olamazlar.” 
(agy., c.23, s.69) 


2. KP üyesinin tanımı. 
Lenin'in ve Bolşeviklerin, 1900'lerin başlarında Menşeviklerle yürüttükleri mücadele, KP üyesinin bir tanımını vermiştir: 

“Parti üyesi, partinin programını kabul eden ve partiyi mali olarak ve örgütlerinin birinde yer alarak destekleyendir.” (agy., c.6, 474) (agy., c.7, 8.27) 

Bu tanımdan 3 ölçüt çıkar: 

a. Parti programına ve ve programın içerdiği belgilere ters davranan, parti üyesi olamaz. 
(Aynı zamanda bak: agy., c.20, s.516-17) 

b. Kesenek ödemeyi reddeden üye olamaz. 

c. Bir parti organında somut olarak görev yapmayan üye olamaz. 


3. Partinin taktik kararlarını uygulama, Yukarıda değindiğimiz tanımın ortaya çıkmasından sonra yürüyen mücadeleler, parti üyesi tanımının başka ek ölçütlerle genişletilmesi gereğini göstermiştir. İşte, partinin taktik kararlarını uygulama ölçütü bunlardan biridir. Bakın 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Lenin bu ölçütü nasıl ele almaktadır: 

““(..) Yalnızca yığınlar arasındaki tüm çalışmasını parti kararları ruhunda yürüten, parti üyeliği gibi değerli bir ada layıktır...” 
(agy., c.18, s.453) p 

*‘Toplantımız, tüm RSDİP üyelerini uyarır ki, gerçek parti üyesi olmak için, kendini öyle çağırmak yetmez, hatta, RSDİP programının 'ruhunda' propaganda yürütmek de yetmez. Aynı zamanda tüm pratik çalışmayı partinin taktik kararlarıyla uyumlu biçimde yürütmek gerekir. (...) 

“Partinin taktik hattını pratikte izleyen, parti üyesidir.” (agy.,c. s.17, s.221-22) 


4. Azınlığın çoğunluğa bağımlılığı. 
Parti içi yaşamda, “federasyon ilkesi ya da tüm “eğilimler'e eşitlik, tartışmasız reddedilmelidir. 
Tanınacak tek ilke, azınlığın çoğunluğa boyun eğmesidir.”” (agy., c.20, s.518) 

“Soyut konuşulduğunda, eşit sayıda Bolşevikle Menşeviğin birleşmesini gözümüzde canlandırmak olanaklıdır. Fakat azınlığın çoğunluğa boyun eğmesi ilke olarak zorunlu kabul edilmezse, böyle bir birleşme bile olanaksızdır.” (agy., c.9, s.166) 


3. En üst organ kongre. 

“Kongre, yani tüm yetkili örgütlerden seçilmiş delegelerin toplantısı, partinin en yüksek organı olmalıdır. .. Bu seçilmiş delegelerin herhangi bir kararı sonul kabul edilmelidir.” (agy., c.9, s.166) 


6. Tüm yayınlar parti denetiminde. Azınlık ayrı yayın çıkaramaz. 

“Yerel ve merkezi, tüm parti yayınları, hem parti kongresine ve hem de uygun merkezi ya da yerel parti örgütüne tam anlamıyla bağımlı olmalıdır.” (agy., c.9, s.166) 

RSDİP tüzüğünün 3. maddesi şöyledir: 

“Yalnızca yetkilendirilmiş parti örgütleri, parti yayını çıkarma hakkına sahiptir.” (agy., c.20, s.520) 

“Aynı kentte ya da bölgede birbirine rakip iki gazetenin varlığı mutlak olarak yasaklanmalıdır. Azınlığın, tüm parti önünde, program, taktikler ve örgüt üzerine olan anlaşmazlıklarını, özel olarak bu amaç için yayınlanmış tartışma dergisinde tartışma 


hakkı olacaktır. Ancak, rakip bir gazetede, çoğunluğun kararlarını ve eylemlerini bozucu bildirimler yapma hakkı olmayacaktır.” 
(agy., c.20, s.519) 


7. Tüzükte azınlık hakları yer alacaktır. 

““(...) Herhangi bir azınlığın hakları parti tüzüğünde açıkça tanımlanmalıdır.” (agy., c.9, s.167) 

“Bize göre bunlar, (Lenin burada, yuka- nda değindiğimiz 4,5,6,7. maddelerden söz ediyor-R.Y.), kabul edilmeden hiçbir birleşmenin mümkün olmadığı, kesinlikle vazgeçilemez örgütsel ilkelerdir.” (agy, c.9, s.167) 

Tabii, bu noktada azınlıkla klik ya da hizip karıştırılmamalıdır. Azınlık kavramını kabul, klikleri kabul değildir. Azınlık, belli bir anda belli bir konuda farklı düşünmeyi anlatır. Sorun ya da farklılık hangi düzeydeyse, o düzeyin organı toplanır ve konuyu karara bağlar. Ondan sonra azınlık-çoğunluk yoktur. Klikler ise, kendi iç disiplinlerine sahip, uzun süreli, kalıcı birliklerdir. 

Bir yanda KP'nin klik-hizip kabul etmediği doğrusu, öte yanda Lenin'in dayatmasıyla azınlık haklarının tüzükte yer alması. Bunlar birbiriyle nasıl bağdaşıyor? 

Şöyle: Herhangi bir konu öne geldiği zaman farklı görüşler çıkabilir. Bu görüşlerden biri azınlıkta kalabilir, biri çoğunluk olabilir. Partide böyle bir duruma izin verilecektir. Hele ki bir kongre zemininde, azınlık görüşleri savunanlar tasfiye edilemez. Kongreye giderken üye çıkarılamaz ya da yeni üye alınamaz. Yani partide farklı görüşler olur. Monolitik parti demek, farklı görüşlerin olmadığı parti demek değildir. 
Farklı görüşlerin olmadığı parti, yaşamayan partidir. 

Mutlaka farklı görüşler olacaktır. Bu farklı görüşler hangi düzeyi ilgilendiriyorsa o düzeyde tartışılır. Karara kadar azınlığın olması da meşrudur, azınlığın tüzükle belirlenmiş hakları da vardır. Ama tartışma süreci içinde. Tartışma bağlanıp organ kararını verdikten sonra orada artık ne azınlık vardır, ne çoğunluk vardır, parti kararına uymak vardır. Artık örgütlü bir azınlık kendisini sürdürmeyecektir. 

Bu şekilde ele alındığında, hem azınlığın kabulü, hem de kliklerin reddi birbiriyle uyumlu bir durum alır, 
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8. Parti yaşamında tüzük işleyecektir. 

Parti yaşamında tüzük işleyecektir. Tüzüğü küçümsemek, aşırı *“devrimcilik'”, biz yaptık biz bozarız, çoğunluk bizde vb. değil. Tüzük işleyecektir. Küçük arkadaş gurupları içinde tüzüğe gerek yoktur. Ama parti olabilmek için, içgüdülerden, onu sevdim ötekini sevmedim, buna güveniyorum bu adama güvenmiyorum yollu öznelliklerden uzaklaşabilmek için, tüzük zorunludur. 

Tüzüğün işlemediği yerde parti yoktur, her türlü haksızlığın, her türlü adaletsizliğin olabileceği bir ortam vardır. Çünkü oyunun kuralı yoktur. Onun için herhangi bir birleşmede tüzüğün işlemesi üzerinde dayatılması gerekir. 


“Oblomof çevresinin gevşek sabahlıklı, pufla terlikli evcimenliğine alışmış insanlar için, resmi tüzük dardır, sınırlayıcıdır, sıkıcıdır, kötüdür ve bürokratiktir, serflik bağıdır, özgür ideolojik mücadele ‘sürecine’ vurulmuş bir engeldir. Aristokratik anarşizm, tam da dar çevre bağlarını geniş parti bağıyla değiştirmek için resmi tüzüğe gereksinim olduğunu anlayamaz. Bir gurubun iç bağlarına ya da guruplar arasındaki bağlara resmi bir biçim vermek hem gereksiz, hem de olanaksızdır, çünkü bu bağlar, kişisel dostluğa ya da herhangi bir nedene bağlanmayan içgüdüsel bir “güven'e dayanır. Parti bağı bunların ikisine de dayanamaz, dayanmamaldir. Bu bağ, resmi, “bürokratik” yazılmış (disiplinsiz entellektüel açısından bürokratik) tüzük üzerinde kurulmalıdır. Ancak böyle bir tüzüğe tam uyum bizi gurupların karakteristiği olan kaprislerden ve inatçılıktan, özgür ideolojik mücadele “süreci” dedikleri gurup çekişmelerinden koruyabilir.” (agy., c.7, s.390-91) 


9. Özerklik değil, merkezilik. 

““(.) Özerkliği merkeziyetçiliğe karşı savunma eğilimi, oportünizmin örgütsel konulardaki temel özelliğidir.” (agy., c.7, 8.394) 

Çevremizde görüyoruz, merkezilikten sıkılmış insan çoktur. Sovyetler Birliği'nin yenilgisi de bu duyguları güçlendirdi. 

Onun için bu ölçütün altını bugün özellikle çizmeliyiz. 
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B. Ortama göre belirlenmesi gereken ölçütler: 


Buraya dek ele aldığımız ölçütler, somut ortamdan bağımsız olarak her durumda kabul edilmesi gereken ölçütlerdir. Örneğin, demokratik-merkeziyetçiliğin hiçbir ortamda değişmemesi gereken yönleri vardır. En üst yetkili kongre, azınlık çoğunluğa tabi vb. Ama aynı demokralik-merkeziyetçiliğin öyle bazı yönleri de vardır ki, ortama göre uygulanması gerekir. 


10. Türkiye'de illegal parti. 

Hukuk çerçevesi amaçlarını rahatça savunmana ve o amaçlarla tutarlı pratik çalışma yürütmene izin vermiyorsa, yani demokratik ortam yeterli değilse, illegal örgütlenme esastır. Komünist partisinin, legal bile olsa, mutlaka bir illegal kolunun olması gerekir. Ama bu başka şeydir, partinin illegal olması başka şeydir. 

Demokrasinin yeterli olmadığı ülkelerde illegalite esastır. Türkiye de böyle bir ülkedir. 
İşte bu koşullardaki bir ülkede legal parti savunmak KP üyeliğiyle bağdaşmaz. (agy., e.21, s.115) (c.20, s.515-16) (c.17. s.223-24) Legal parti kurulur, yararlı da olabilir ama illegal parti örgütünü dağıtmadan. Oysa son dönemde Türkiye'de yeniden canlanan tartışma bu değildir. Tartışma, legal parti mi, illegal parti mi diye yürüyor. İşte bu likidasyondur. Türkiye koşullarında illegal partiyi yokeden bir legal partiden konuşmak likidatörlüktür. 

İllegal partiye karşı, illegal basına karşı tavır almak, açık yasal partiden yana olmak, Türkiye koşullarında KP üyeliği ile bağdaşmaz. 

Türkiye koşullarında illegal parti anlayışı esassa, demokratik merkeziyetçilikte de bunun gelirdiği bir dizi değişik vurgunun yer alması gerekir. Özerkliği merkeziliğin önüne koymak her durumda oportünizmdir, ama illegal bir partide özerklik ile merkeziyetçilik dengesi daha da fazla merkeziyetçilikten yanadır. Legal bir parti de merkezidir ama onda özerklik çok daha geniştir. Özellikle yerel örgütlerin özerkliği çok daha geniştir. İllegal partide ise özerklik son derece sınırlıdır. Alılara indikçe azalır ve yok olur. Hatta illegal bir parti, yerel-alt örgütlerde kongre yapamaz. Seçim yalnızca merkez komitesi için zorunludur. Yani demokrasi son derece sınırlıdır. 

İllegal bir partide demokrasi asıl olarak parti 


kongresinin toplanması, merkez komitesinin seçilmesi, merkez komitesindeki tartışmalar ve parti basınındaki tartışmalarla sınırlıdır. (agy., c.5, ‘Ne Yapmalı?) Demokrasinin sınırlılığını, olabildiğince dengeleyecek olan önlemler bunlardır. Keşke biraz daha demokratik olsaydı, ya da keşke biraz daha merkezi olsaydı diye yaklaşmanın olanağı yoktur. Çünkü bu durum isteklerden çıkmıyor, somut ortamın dayatmasıyla oluşuyor. Tabii, demokrasinin sınırlı oluşunun getirdiği zaaflar vardır. Ama illegalitenin ve demokrasiye sınır getirmenin zorunlu olduğu yerde özerkliği ve demokrasiyi *‘genişletmenin”” getireceği korkunç zaaflar ve tehlikeler yanında bunlar hiçtir. 

Zor bir nokta ama sonuçta insanların niyetinden bağımsız olarak merkezilik öndedir, demokrasi geri çekilmiştir... İllegal parli komünistliğin ölçütüdür Türkiye'de. 


11. Türkiye'de silahın yeri. 

Türkiye koşullarının getirdiği bir durum da, silahın yeridir. Biz, her durumda “silahlı propaganda” vb., demiyoruz. Ama Türkiye gerçeği dendiğinde şu iki yönü görmezden de gelemeyiz: 

a. Türkiye'de en olağan dönemlerde bile kendini, örgütünü, grevdeki işçiyi savunabilmek için silahın bir yeri vardır. Televizyonu izliyorsunuz, sarhoş bir adam boğaz köprüsünde kaza yapmış, polis onu karakola götürecek. 
Birkaç kişi bağırıyor, polis çekmiş ateş ediyor... Ya da adamın birinin 7 yaşında oğlu var, çapraz fişeklik takıp tüfekle resmini çekiyor! 
Toplum böyle. 

TKP'nin siyasal çizgisi, Türkiye'nin en esaslı çizgisidir. Ama bu tek başına yeterli değildir. 
Türkiye coğrafyası olağanüstü bir cesaret ve ataklık istiyor. Türkiye'de semi çalışması yapıyorsun, parmağını oynatamazsın. İşçi sınıfının gücü diyorsun, haydi uygulamaya koy. 
Adam geliyor tarıyor. 

b. Daha da önemlisi, içinde yaşadığımız dönem, karşı-devrimci güçlerin göreceli üstünlüğü alında, devrimci duruma gebe bir dönemdir. 

Dolayısıyla, tüm komünistlerin silahlanması zorunludur. Görevi bu olan parti birimlerine gereç temini merkezi otoritenin görevidir. Her komünistin kendi gerecini temin etmesi de kendi görevidir. 

Türkiye’ devrimci hareketi geneliyle yalnızca 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“pratikte ne yapıyorsun?” konusuna önem vermektedir. Yaptıklarını ne için yapıyorsun, nereye varmak için yapıyorsun, bunlar konu olmuyor. O zaman ne oluyor? Dincilerin bir bölümü de devlete karşı silahlı mücadele yürüttüğünden, bunlarla bazı devrimci çevreler birbirlerini hiç eleştirmiyorlar, hatta kolluyorlar. 
Yalnızca “pratik” ölçütü buraya getiriyor... 

Ancak bu, pratikte ne yaptığının anlamı yok demek değildir. Gerçekten, dediklerimizi pratikte uygulamak zorunludur. Pratiğe bakmayı reddetmiyoruz. Ama pratiğin doğru yönde gittiğini nasıl anlayacağız? Leninist temelde bir pratik olduğunu nereden çıkaracağız? Bunun için bir takım ölçütlere bakmak gerekmiyor mu? İşte, pratiğin, yukarıdaki ölçütlerle birlikte bir anlamı vardır. 

TKP'nin 9. Kongre hattını pratikte koyduktan sonra yanlışları daha iyi eleştirebiliriz. Şimdi eleştirdiğimizde, kendi eksiğimizi örtmek için söylüyormuşuz gibi olur. Bizim dünkü pratiğimizle dünkü söylemimiz birbiriyle uyumluydu. 
Bugün farklıdır. Psikololojinin değişmesi belli bir zaman alacaktır, mali sorununun çözümü de öyle. Bunlar aşıldıkça, pratikteki değişiklikleri göreceğiz. Pratik, 9. Kongre kararları doğrultusunda akacaktır. 

““ 

“Partide her zaman tartışma ve mücadele olacaktır. Tek gerekli olan, bunları parti sınırları içinde tutmaktır - bunu da ancak kongre yapabilir.” (agy., c.7, s.448) 

Lenin burada çok önemli birşey söylemektedir. Partide daima farklı görüşler ve mücadele olacaktır. Tartışma ve mücadelenin olmadığı bir organizma ölüdür. Gelişmesinin tüm yolları tukanmıştır. Sorun, bu tartışma ve mücadeleyi parti sınırları, yoldaşlık sınırları içinde tutabilmektir. Bunu da son çözümlemede ancak kongre yapar. Yani o denli önemli ise tartışmalar, kongre toplanır, karar verir. Ondan sonra mesele bitecektir. 

s.. 

Buraya dek saydığımız ölçütler dışında, komünistlerin birliğinde başka ne aranabilir? 
Başka hiçbir şey aranmaz. Öyleyse, sorun şuna gelip dayanıyor: Bu ölçütlerde anlaşma. Asıl olarak da, programda anlaşma. Çünkü öteki ölçütler geneliyle örgütsel işleyişlerdir. Bu örgütsel işleyişlerde anlaşmak çok zor değildir. 
Sorun asıl olarak programda anlaşmaktadır. 
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10 Eylül 1995 tarihinde, Londra'da Marks Memorial Kitaplığı'nda yapılan 
Türkiye Komünist Partisi'nin 75.Kuruluş Yıldönümünü Kutlama Toplantısı'nda TKP temsilcisi Kasım Zorlu yoldaşın yaptığı konuşma: 


Pr letarya enternasy nalizmi sancağını yükseltmeliyiz 


Değerli Yoldaşlar, 

Önce bizleri onurlandırıp 75. 
yıldönümümüze katılan konuklarımıza hoşgeldiniz diyoruz, 
Ayrıca bugün aramıza katılamayan fakat dünyanın dört bir yanından gönderdikleri mesajlarla komünist selamlarını ve enternasyonalist dayanışmalarını ileten çok sayıda kardeş parti ve örgütlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 

Yaşasın dünya komünist hareketinin birliği! 

Yoldaşlar, 

Bu yıl kuruluşumuzu dünyada gelişen çok karmaşık ama ümit verici süreçlerin ışığında kutluyoruz. 

Bir yandan, evet ne yazıktır ki, Marksizm-Leninizmin, bilimsel komünizmin doğruluğu, evrenselliği bir kez daha, ama olumsuzundan kanıtlandı. Tarih gösteriyor ki, dünya işçi sınıfı hareketi Marksist ideolojisini şekillendirdiğinden bu yana çok sayıda yenilgi ve duraklama yaşadı. Ama şurası açıktır ki, bu son yenilgi, herhalde, en öğreticisidir. Öğreticidir, çünkü Marksizm bir bilimdir ve bilim gibi ele alınmalı ve çok ciddi bir şekilde öğrenilmeli, özümsenmelidir. Bir metodolojidir. Dönemsel süreçleri irdelemede bir (master key) her kapıyı açar anahtar olarak kullanılmalı ve zenginleştirilmelidir. Çünkü o bir reçete, doğma değil, şanına layık kullanıldığında dünyayı emekten yana değiştirmenin, aydınlık günlere ulaşmanın döşenmiş rayları, kılavuzudur. 

Öğreticidir, çünkü, tarihin dünya işçi Sınıfına, Rusya'da, 1917'de tanıdığı fırsat, tüm nesnel koşulların olumsuzluğuna, zamanlamanın talıhsizliğine rağmen Lenin'in üstün öngörüsü ve Bolşevik partisinin yaratıcılığıyla değerlendirilmiş ve dünya sosyalist sisteminin tohumları atılmıştır. Bu, tam da Marksizmin öngördüğü gibi, teorik modele uymayan tarihsel gelişmeleri dıştalamayan, toplumsal yaşamın spekülasyonlarla saptanamayacak dinamiğini anlatıyor. 
Sovyetler Birliği ve daha sonra Dünya Sosyalist Sistemi olarak somutlaşan ve sosyalist üretim biçimi ve ilişkilerinin kapitalizme göre nasıl fersah fersah ileri olduğunu kanıtlayan bu kazanımın bugün geri devşirilmiş olması bile önümüze ışık tutuyor. Genel olarak dünya komünist hareketinin Sovyet deneyiminden ciddi dersler çıkarıyor olması, gelecek kalıcı 


zaferlerin müjdecisidir. Öte yandan, dünya güçler dengesinin emperyalizmden yana kayması, kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası ve her seferinde daha derin ve çözümü daha köklü sorunlara yol açan dönemsel krizleri yüzünden özledikleri sonucu doğurmuyor. Kapitalist üretim biçimi altında gerçekleşen teknolojik gelişmenin üretken güçlere attırdığı her adım, ancak üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kalkması ve bir bütün olarak dünya ekonomisi- nin merkezi bir biçimde örgütlenmesiyle kalıcı olarak çözülebilecek daha derin ve yapısal sorunlara yol açıyor. Emperyalistler arası rekabet hızla yükselirken kapitalizmin kendi varlığını sürdürebilmesinin koşulları kendisine ayakbağı oluyor. Kapitalist emperyalizm her çırpınışında, her ekonomik-toplumsal sorununa getirdiği çözüm de sosyalizmin nesnel ön koşullarını bir nebze daha hazırlıyor. Geçici olarak daha zor şartlar altında mücadele etmek durumunda kalmış olan dünya komünist hareketine düşen görev bu sarhoş ve sancılı gidişi bilinçli bir çabayla toplumsal güçlerden yana çevirmek savaşıdır. Bu yüzden proletarya enternaSyonalizımi bayrağını yükseltmek bugün daha da büyük önem taşıyor. Bizler de Türkiye'li komünistler olarak, bu sancağı elimizden düşürmeyeceğimize and içtik. Burjuva erkini yerle bir edebilmek için savaşan bir bütünün parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 

Yoldaşlar, 

Marksizm bize komünistlerin görevi sadece 


75. YIL 


dünyayı tanımlamak değil ama asıl onu değiştirmektir diyor. 
Marksizm sınıf savaşımının pratüğinden doğan, sadece mücadelenin göbeğinde anlam ifade eden bir toplum bilimdir. Ama bu her Marksizm adına verildiği ıddia edilen devrimci mücadelenin ipoteğinde olan bir şey de değildir. Bir bilim olarak ele alınıp irdelendiğinde, günün somut koşullarına uygulandığında herkesin keyfi iradesine, kesimsel çıkarlarına göre şekillendirilecek bir lüks hiç değildir. 
Bugün sadece Türkiye somutunda baktığımızda bile Marksizm-Leninizmin çok çeşitli varyasyanlarını görüyoruz. Marksizın bu kadar amorf, bu denli suyuna göre şerbet bir ideoloji midir? 
Elbette hayır. 

Partimiz TKP, böylesi bir bilimi, Marksizm-Leninizmi, bilimsel komünizmi kılavuz edinmiş ve özellikle bugün bu klavuza daha da sıkı sarılmış mücadelesini sürdürüyor. Bu bilimin ışığında dünyayı ve Türkiye'yi sürekli irdelemeye çalışan, değişen dönemlere, gelişmelere göre strateji ve taktiğini gözden geçiren bir çalışma yürütüyor. Bunun en son örneği, 9.Kongre'nin kararlarıdır. Komünist mücadelenin bugünkü zor koşullarında bile partimizin Kongre'den beri katettiği yol küçümsenecek bir şey değildir. Fakat her zaman söylediğimiz birşeyi bir kez daha tekrarlamakta yarar var. En bilimsel, doğru strateji ve taktikler bile bunları hayata geçirecek, sınıfa taşıyacak kadrolar olmadan uygulanamaz. Evet gün bu kadroları yaratma günüdür. Parti disiplinini başa almış, parti siyasetinde bir örnek, odaklaşarak çalışmayı alışkanlık haline getirmiş, eleştiriözeleştiri silahını doğru kullanan ama her düzeyde yaratıcılığın, insiyatifin önünü açıcı bir anlayışa sahip kadrolar. Biz bugün 75.yılımızı bu bilinçle kutluyoruz. Bugün Türkiye'de tarih omuzlarımıza çok önemli bir görev yüklüyor. Yaklaşmakta olan karşı-devrim tehlikesine karşı örgütlenmek, işçi sınıfını doğal bağlaşıkları, özüne sadık Alevi toplumu ve Kürt halkıyla bütünleştirerek bu tehlikeyi durdurmak ve hatta devrimci güçlerin, devrimin lehine çevirmek potansiyeli vardır. Sonunda zafer mutlaka işçi sınıfının olacaktır. Ama bugünün nesilleri yarın tarihte bugün yaptıkları katkılarla anılacaklar. Gelecek onun için savaşanlarındır! 

Yaşasın Komünizm! 

Ya Sosyalizm, Ya Ölüm! 


Türkiye Komünist Partisi 
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TKP'li Genç Komünistler adına Halide Zengin yoldaşın yaptığı konuşma: 


Biz dünyayı değişi'irm k 


Selam olsun sömürüsüz düzene 

Selam olsun işçi sınıfına 

Selam olsun işçi sınıfı komünistlerinin partisi Türkiye Komünist Partisi'ne! 

Yoldaşlar, 

Ülkede hızlı bir değişimin yaşandığı, işçi sınıfından, ilerici kesimlerden, emekçi mahallelerinden, üniversitelerden, gençlikten hınç dolu seslerin yükseldiği bir dönemde partimizin 75.yıldönümünü kutluyoruz. 

Gazi'de başlayan direnişe destek, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, Kürdistan'dan ve yurtdışın- daki emekçi yığınların desteğiyle bütünleşti. 
Kamu işçileri hak alma mücadeleleri için Ankara sokaklarını doldurdu. Gençlik iş imkanları, eşit eğitim hakkı, demokratik ve özerk üniversite için mücadele vermektedir. Ülkedeki ve dünyadaki aşırı sağa kayışın karşısında devrimciler, Aleviler, demokratlar mücadele vermektedir. 

9.Kongre'nin ışığında kutladığımız 75.kuruluş yıldönümü bize, parti tarihimizin büyüklüğünü ve yüceliğini bir kez daha göstermek- 


istiyoruz 


tedir. Bugüne gelinceye kadar birçok engelle karşılaşıldı. Bu engellerin aşılmasında Marksist-Leninist ideolojiye ve kendimize olan sonsuz güvenimiz yatmaktadır. 

Yeni dönemde hedefimiz açıktır: Yığınları devrime kazanmak, gençliği devrime kazanmak için aktif çalışma yapmak. 

Bu sömürü çarkı içerisinde un ufak edilmeye çalışılan gençlik, devrimciliği, ilericiliği, dinamikliği ve duyarlılığından dolayı burjuvazinin önünde yıkılmaz bir duvar gibi dimdik durmaktadır. Egemen sınıf bundan dolayı, içi boş bir gençlik yaratmak için elinden geleni yapıyor. 

Nüfusun büyük bir çoğunluğunun gençlerden oluştuğu bir ülkede, emekçilerin sorunları ile gençliğin sorunları arasında fazla bir fark bulamayız. Sorun kapitalist sistemden kaynaklanmaktadır. Gençlik bir çıkmaz içerisindedir. 
Eşit eğitimin yakalanamadığı, milyonlarca kişinin üniversite kapılarında beklediği, bilimse] olmayan eğitim sisteminin onaylandığı bir ülkenin öğrencisi olmakla işsizliğin, düşük ücretin, sosyal haklardan yoksun bir köle olmak 


arasında seçim yapma durumuna getirilimiştir. 

Burjuvazinin yığınlara, gençlere vereme yecegi o kadar çok şey var ki. Bunları vermesi halinde kendisi yaşama amacını yitirir. Hakkımız olanı almanın tek yolu işçi sınıfının yolunda yürüyerek devrimi gerçekleştirmektir. 

Biz dünyayı değiştirmek istiyoruz. Hedefimiz büyüktür. Devrime giden yolun çiçeklerle süslenmediğini, birçok engelin olduğunu biliyoruz. Fakat burjuvazi de şunu bilsin ki, bizim belgimiz “Ya Sosyalizm Ya Ölüm"'dür. Çünkü insanlığın, çünkü emekçinin ve gençliğin kurtuluşu sosyalizmdedir olduğunu biliyoruz. 

Gençlik biraraya toparlanmadıkça başarı sağlayamaz. Türkiye ve Kürdistan gençliğini Komünist Partisi'nin belgisi altında bir araya toplamak için folkloruyla, sporuyla, kültürel faaliyetleriyle gençler arasına girelim ve örgütleyelim. Burjuvazi bizden korkuyor. Çünkü gençliğin gelecek, geleceğin de bizim ellerimiz- de olduğunu görüyor. 

Yaşasın sosyalizm! 

Yaşasın devrim! 


TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü 


toplantısında 


konukların konuşmaları 


Bangladeş Komünist Partisi Genel Sekreteri Mujahidul Islam Selim yoldaşın TKP'nin 75.Kuruluş Yıldönümü Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın metnlı 

Değerli Yoldaşlar ve Dostlar, 

Burada yalnızca bir konuşma yapmak üzere değil, ama aynı zamanda partinizin 75.kuruluş yıldönümü kutlamalarında aranızda olabildiğim için hissettiğim şükran duygusunu ifade etmek etmek üzere bulunuyorum. Bangladeş Komünist Partisi Merkez Komitesi adına Türkiye Komünist Partisi'nin liderliğine, üyelerine ve bu büyük ülkenin işçi sınıfına kardeşçe devrimci selamlarımı iletmek isterim. 

Partimiz TKP'nin çalışmalarını büyük devrimci örnekler olarak değerlendiriyor, çünkü kendi deneyimimizden, rejimin kurtuluş, demokrasi, toplumsal ilerleme, barış için, ezilen halkın çıkarları için mücadele eden komünistleri yıllar boyu her gün izlediği, baskı altında tuttuğu illegalite koşullarında komünist çalışma 


yürütmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 
Bizim partimiz de faaliyetlerini onyıllar boyu illegalite koşullarında yürütmek zorunda kaldı. 
Bugün burada, dünyadaki son dönemde yaşanan değişim, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yüzyüze kaldığımız durum değerlendirildi. Söylenenlere katiliyorum. Dikkatinizi çekmek isterim ki, Karl Marks'ın yazılarında ele alınan kapitalizm, doğal olarak uluslararasılaşmayı çağıran ve getiren bir sistemdir. 
Bununla birlikte, bugün kapitalizme baktığımızda uluslarasılaşma ve dünyasallaşma (globalleşme) sürecinde bir yeni niteliksel düzeye vardığını görürüz. Dolayısıyla komünistlerin buna yanıtı da gerici globalleşmeye karşı global dayanışmayı, proleter enternasyonalizmini yeni bir düzeye sıçratmak olmalıdır görüşündeyim. 
Gerici globalleşmeye ancak demokratik, ilerici globalleşme ile karşı koyabiliriz. Global düzeyde mücadelenin esas noktası budur. Ayrıca iki çok önemli noktayı da vurgulamak isterim. 
Birincisi, herşeyden önce kararlılık. Temel ilkelerde, sınıf temelimizde ve Marksizm-Leninizmin ideolojik temelinde sarsılmadan durmalıyız. Dogmada değil ideolojide kararlılık. Marksizm-Leninizm yaratıcı bir bilimdir, bilinçle değiştirebilmek için gerçeği anlamayı öğreten bir metodolojidir. Marksizmin özü budur. Geçmişte karşılaştığımız tüm güçlüklere karşın kızıl sancağı kararlılıkla yükseltmeliyiz. 
Aynı zamanda birlik gereksiniminin propagandasını yapmalıyız. Kapitalizmin ve emperyalizmin krizi sona ermedi, yoğunlaştı. Bunun anlamı şu ki, hayat daha fazla sayıda toplumsal ve siyasal gücü, bilinçli ya da bilinçsiz olarak kapitalizme saldırmaya zorluyor. Objektif olarak öne çıkan, kapitalizmin ve emperyalizmin global düzeyde yarattığı geniş bir koalisyondur. 


Yoldaşlar, 

Bunlar TKP'nin 75.Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla sizlere iletmek istediğim bazı düşüncelerdir. 

Yaşasın Komünizm! 

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! 


Britanya Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi (aynı zamanda Marks Memoral Kitaplığı'nın kütüphanecisi) Tish Newland yoldaşın konuşması: 

Yoldaşlar, 

Sizlere Britanya Komünist Partisi Yürütme Komitesi'nin selamlarını getirdim. Kendi partimizin 75.kuruluş yılında sizin partinize 75.yıl kutlama dileklerini iletmek mutlu bir tesadüf ve büyük bir zevktir. 

CPB'nin Ulusal Kongre'si Kasım ayında toplanacak ve Muhafazakar hükümetin yenilgisini sağlamak ivedi görevi ile, onun yerine, 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verdiği sözü yerine getiren, en azından Muhafazakar yönetim altında yaşadığı 16 yıl boyunca büyük kayıplara uğrayan emekçi halkın temel gereksinimlerini karşılayacak bir İşçi Partisi (Labour) hükümetinin getirilmesi gibi karmaşık sorunları ele alacak. Aynı zamanda dünyanın ve Britanya'nın sorunlarına sosyalist bir yaklaşımı, tüm tarihimiz boyunca yaptığımız gibi öne çıkarmaya devam edeceğiz. 

Thatcherizmin gerici politikaları, özellikle sendikal hakların ortadan kaldırılması, partinizin ve halkınızın uzun zamandan beri içinde mücadele ettiği zor koşulları daha yakından anlamamıza yardımcı oldu. Britanya'da ve tüm Avrupa'da ırkçılığın yükselişi dünya halkının çoğunluğuna insanca bir gelecek sağlamada beceriksizliği açık olan kapitalizmin doğal bir gelişmesidir ve de Doğu Avrupa'da sosyalist sistemin yıkılmasının trajik bir yan ürünüdür. 
Bu koşullarda Marksist kavrayışa ve sosyalist perspektife olan gereksinim her zamankinden daha büyüktür. Bu anlayışla, sizleri burada, kütüphaneci olarak çalıştığım Marks Memorial Kitaplığı'nda karşıladığım için çok sevinçliyim. 
Marks Memorial Kitaplığı, Kari Marks'ın 50.ölüm yıldönümünde, Nazi Almanyası'nda faşistlerin 1933'teki meşhur kitap yakma eylemine yanıt olarak kuruldu. Britanya'nın radikal ve sosyalist hareketleri tarihinde aldığı rol nedeniyle de bu bina seçildi. Bu bina 1860'lardan bugüne sendikalar tarafından kullanılmakta olup, daha sonraları Sosyal Demokrat Federasyon gibi işçi sınıfı siyasal örgütlerine üs görevi gördü. Lenin 1902-1903 döneminde Iskra gazetesini burada hazırladı, bastırdı ve daha sonra Rusya'ya gizlice soktu. 

Son olarak, yoldaşlar, kuruluş yıldönümüzü kutlarım. Ortak mücadelemizde, işçilerin haklarının genişletilmesi, yığın örgütlerinin ve özellikle sendikaların güçlendirilmesi kavgasında aramızda olabildiğince yakın bir çalışma ilişkisi kurulması yönündeki kararlılığımızı yeniden vurgulamak isterim. Size barış ve sosyalizm için verdiğiniz mücadelede engin başarı dilerim, 


Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) temslicisi yoldaşın konuşması 

Değerli dostlar, 

Türkiye Komünist Partisi'nin mücadelede olduğu 75.yılında düzenlemiş olduğunuz bu 75.kuruluş yıldönümü toplantısına bizleri çağırdığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum. 

Konuşmamı şöyle yürütmek istiyorum. Bildiimiz gibi, Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'daki geriye dönüşlerle birlikte ortaya çıkan çözülmenin biz Marksist-Leninistler açısından geçici bir yenilgi olduğu, bununla birlikte Marksist-Leninist ideolojinin proletaryanın düşünceleriyle yeniden örgütlenerek, kendi özörgütlerini yaratarak, hakim sınıflara, faşist diktatörlüğe karşı mücadele hattını genişlettiği bir süreçten geçiyoruz. 

İşte bundandır ki, proletarya yeniden işçi sınıfının sınıf sendikalarını yaratıyor. İşte bundandır ki, anti-faşist mücadele bulunmuş olduğu alanlarda yeniden mücadele birlikleri yaratma durumunda oluyor. 

Bir de Türkiye mozaiği var. Türkiye mozaiğinde işkence, gözaltı ayyuka çıkıyor. Diğer taraftan, bir ulusun, Kürt ulusunun sürgünlerle, katliamlarla yokedilmesine çalışılıyor. Bu ortamda yeniden varolan mücadeleyi, direnişi haykırabilmek bağlamında, 75.kuruluş yıldönümüyle birlikte ayağa kalkan TKP'yi gerçekten devrimci duygularla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Bu dileği sadece sözde söyleyen bir örgüt, bir parti olarak değil, aynı zamanda önümüzdeki süreci, eylemlerin pratik hattı içerisinde, hep birlikte, dostça aşalım, hep birlikte eylem alanlarında buluşalım diyen bir parti olarak, bundan sonraki mücadelemizde Türkiye Ko- 


münist Partisi'ne başarılar diliyoruz. 


Britanya'duki Hindistan Komünist Partisi'nin Dostları'ndan bir yoldaşın yaptığı konuşma: 

Divan üyeleri, yoldaşlar, 

TKP'nin 75.kuruluş yıldönümünde size selamlar getirdim. Burada öncelikle belirtmek isterim ki, HKP'nin Dostları, ülkedeki partiyi destekleyen dost bir gurup olarak kabul edilir. 
Hindistan'daki partimiz bu ülkede üye kaydına izin vermiyor, Britanya'daki partiye katılmamızı istiyor, ki ben bunun doğru bir tutum olduğunu düşünüyorum. Bu kutlu gününüzde sizlerle birlikte olduğum için kendimi onurlanmış addediyorum. 75.yıldönümünü, emperyalist sistemin ve gerici güçlerin, Sovyetler Birliği ve sosyalist sistemin çöküşünden bu yana giderek daha saldırgan olduğu bir zamanda kutluyoruz. 
Yalnızca Britanya'da değil tüm dünyada işçi sınıfına karşı emsali görülmemiş saldırılar yapılmakta. Benim örgütümün kanısı o ki, bugün emperyalist güçler tarafından yürütülen bu çok vahşi saldırılara karşı durmak için solun birliği herşeyin önünde geliyor. 

Ben Britanya'da yaklaşık 28 yıldır yaşıyorum. Bu ülkede birbiri ardısıra gelen Muhafazakar Parti hükümetleri işçilerin haklarını elinden aldı. Sendikal harekete, kamu sektörü- ne yoğun saldırılarda bulunuldu. Bugün Ulusal Sosyal Sigorta (NHS) ve eğitim gibi çok önemli kurumlar Muhafazakar hükümetin hedefleri arasındadır. Ve bizler savaşmalı, Muhafazakarları yenmeli, yeni bir hükümetin, Labour hükümetinin seçilip işbaşına gelmesine çalışmaliyız. Bununla birlikte bu hükümet, Tony Blair ve arkadaşlarında gördüğüm Labour değil, o partinin temel taşlarını atan işçi sınıfının en temel haklarını savunan bir Labour hükümeti olmalıdır. Aynı derecede önemli olan bir başka konu da bu ülkede azınlıkların, faşistlerin ve ırkçıların yoğun, kararlı ve örgütlü saldırıları altında oyaşadığıdır. İnsanların öldürüldüğü, evlerinin yakıldığı olaylar olmuştur. Bu nedenle bu ülkede bizlerin, Britanyalı yoldaşlarla birlikte ırkçılığa ve faşizme karşı ortak mücadele vermemiz gerekmektedir. 

Hindistan'da, hükümetin liberalizasyon dediği politika sayesinde bugün uluslarası şirketler Hindistan'ı sel gibi basıyorlar. ülkemizde yeni tehlikeler yaratıp yenilerini beraberlerinde getiriyorlar. Hükümete Hindistan'daki sendikal hakların kısıtlanması gerektiğini söylüyorlar, Yine de sol partiler ve sendikal hareket bütün bunlara karşı mücadeleyi yükseltiyor. 

Hindistan halkını tehdit eden en büyük tehlike dinsel köktenciliktir (fundamentalism). Kendim 
Pencap'tan gelmekteyim. Bu eyalette son 12 
yılda dinci gericilerce öldürülen önde gelen komünist sayısı 300'ün üzerindedir. Buna karşın, büyük bir onurla söyleyebilirim ki dinci gericilik bizim komünist savaşım ruhumuzu kıramadı. Yoldaşlarımız canlarını verdiler ve onların sayesindedir ki bugün Pencap hala Hindistan'ın parçasıdır. Mücadele sona ermemiştir. Geçen haftalarda yine Pencap'ta bir 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başka partinin liderlerinden biri suikaste kurban gitti. Bu saldırılar Hindistan'ın içinde değil dışarıda örgütleniyor. Dinci gericiliğin Britanya'da, ABD'de oturan liderleri bu tehdidi örgütlüyorlar. Ana hedefleri Hindistan'ın Afrika gibi paramparça edilmesidir. 

Bu ortamda komünistlerin birliği korumak için mücadeleyi yükseltmesi önemlidir. Komünistler yalnızca Hindistan'ın bütünlüğünün korunması için değil, tüm işçi sınıfının birli Binin yaratılması için mücadele veriyorlar. 
Tehdit yalnızca dinci gericilerden değil, sağın gerici partisi olan VİP'den de geliyor. On-onbeş 
yıl önce bu partinin mecliste yalnızca 2 
sandalyesi vardı. Bugün 115 milletvekiline sahipler. Bugün hükümet oluşturmak için görüşmeler sürdüren bu parti Hindistan'da ana tehlikedir. Tabii, eğer sol güçler buna izin verirlerse. 

Onurla söyleyebilirim ki Hindistan Komünist Partisi ve Hindistan Komünist Partisi- Marksist bugün bunlara karşı biraraya geliyor ve eylemde güçbirliği yapıyor. Eylem birliği onları birbirine yakınlaştırıyor. HKP ilk kez kongresini başkentte, Yeni Delhi'de yapıyor. (HKP Kongresi, geçtiğimiz haftalarda toplandı. TKP delegasyonu da kongreye davetli olarak hatıldı. /.S.) 
Kongrenin ana teması Hindistan'da tüm solun birliği olacak. Liberalizasyon politikalarını ve öteki sağcı politikaları yürüten hükümeti ve de VJP gibi dinci gerici güçleri yenilgiye uğratabilmek için bu esastır. 

TKP'yi tüm baskılara karşın Türkiye'de işçi sınıfının hakları için yürüttüğü kararlı mücadeleden ötürü selamlıyorum. 

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 

Yaşasın Marksizm-Leninizm! 

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası dayanışmasıl 

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! 


k. 

İran Devrimci İşçiler Örgütü (Rahe Kargars-işçinin Yolu) temsilcisi Mihran yoldaşın konuşması: 

TKP'li yoldaşları, partilerinin 75.yaşgününde kutlarım. 

Bugün size 3 noktada görüşlerimizi iletmek istiyorum. Birincisi, Sovyetler Birliği'nin ve Doğu Avrupa'daki sosyalist devletlerin çöküşünden çıkardığımız dersler. İkincisi İran devriminin çöküşünden çıkartabileceğimiz dersler. Bunların bizi getirdiği üçüncü nokta da, solun yeni ortak programı konusudur. SB'nin çöküşüne ilişkin olarak ilk ders, ideolojik devletin sosyalist devlet olarak görülmesinin artık olanaklı olmadığıdır. Bu elbette partinin ideolojisi olmayacağı ve devletin sosyalist bir güç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu dersin önemli bir yönü, ki eğer komünistler Marks ve Engels'in Paris Komünü üzerine yazdıklarına yeterli dikkati sarfetmiş olsalardı, yıllar önce öğrenilebilirdi. Bu eserler 50 yılı aşkın bir zamandır komünistlerin elinin altında duruyor. 

Bugün biz İran'da kendi işçi sınıfımıza, Sovyetler Birliği'nde gördüğümüz gibi değil, ama Paris Komünü'nün esasları üzerine inşa 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edilecek bir sosyalist ve işçi devleti önerisini götürüyoruz, Kanımız odur ki, demokrasi olmadan sosyalizmin hiçbir anlamı yoktur. 
Demokrasi, devlet yığınların özgürce mücadele etmesine ve sosyalizmin inşasına katılmasına izin verdiği zaman pratikte uygulanı yordur. 

İkinci ders, İran'da komünistlerin ve işçi sınıfının dinci gericiliğin elinden çektikleriyle bağlıdır. Şah rejiminin devrilmesinden ve devrimcilerin İslami gericilerin avcuna düşmelerinden öğrendiğimiz ders, devrimci güçlerin, ne yapılacağına ilişkin berrak bir kavrayış ve açık seçik bir program sahibi olmadan bir devrimci durumda başarı kazanamayacaklarına ilişkindir. 

Bugün yığınlar yine ayaktadır, caddelerdedir. 
Bu kez Kuran'ı ve Humeyni'nin resimlerini yakarak ve rejimin devrilmesi gerektiğini haykırarak geliyorlar. Bu kez koşullar uygundur. Bu aşamada sol ne yapıyor? Bu ortamda solun programı nedir? İran'da komünistler ve devrimciler programlarının kenarından köşesin- den giderek kendilerini örgütleyemezler. Program kapsamlı (broad) olmalı ve ülke çapında işçilerin gereksinimleri üzerinde yükselmelidir. 
Bu nedenle biz birçok parti ve örgüte bir birleşik işçi cephesi çağrısı yaptık. Sonunda, geçen yıl içinde yapılan 3 görüşme sonucunda 10 örgüt ortak bir platform üzerinde çalışmaya başladı. 
Bu örgütler şimdi bu sosyalizm için birleşik işçi cephesinin programıyla gelmekteler. Bu, sözü edilen örgütlerin kendi programlarını ve kendi örgütsel yapılarını bıraktıkları anlamına gelmiyor. Şimdi kendi aralarında bir ortak programa sahipler ve bu gelişme, İran'ın yakın geleceğini büyük ölçüde etkileyecektir. 

Yaşasın komünizm! Yaşasın sosyalizm! 

Yaşasın enternasyonalizm! 


Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İle Dayanışma Derneği başkanı Len Aldis yoldaşın konuşmesit 
Yoldaşlar, davetiniz için teşekkür ederim. 
Vietnam Büyükelçiliği'nde yapılan bağımsız- 


lığın 50.yılı kutlaması nedeniyle geciktim. 
Anlayışla karşılayacağınızı umarım. 

TKP'ye, CPB'nin kuruluşunun yetmişbeşinci ve Vielnam'ın bağımsızlığının ellinci yılında verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Bugün biz burada bu üç güzel kutlamayı da birleştirmiş oluyoruz. Buna bu yılın Vietnam Komünist Partisi'nin kuruluşunun da 65.yıldönümü olduğunu eklemek isterim. Bizden 10 yıl sonra işe başlamış olmakla birlikte bizim 10 yıl önümüzdeler. Biz de önümüze güzel bir hedef koymuşuz: Kendi ülkelerimizde sosyalizme ulaşmak. 
Herhangi bir komünist partisinin varlık nedeni de zaten bu değil mi? Vietnam Cumhurbaşkan'nin Hanoy'da 2 Eylül günü yayınladığı açıklamada diyor ki, Vietnam'ın dışındaki halkların dayanışması ve uluslararası destek olmasaydı Vietnam'ın emperyalist güçler üzerinde zafere ulaşması ve bağımsızlığını kazanması çok daha zor olurdu ve Vietnam bugün hala yardıma gereksinim duyuyor, çünkü ekonomik ambargo daha yeni kalkıyor. Her partinin 


kendi davası, kendi gelenekleri, tarihi ve sosyalizme erişmek üzere izlemeyi kararlaştırdığı yol var. Dünyanın öteki ülkelerindeki yoldaşların, her bir ülkede sosyalizme varmada aşılması gereken binbir güçlüğün ve sorunun bizleri beklediğini anlaması canalıcı önem taşıyor. Vietnam bunu başardı, ama korkunç bedeller ödediği, çok acılı bir mücadelenin sonunda. Umarım başka hiçbir ülke, özgürlü- gün ve demokrasinin özüne ulaşmak için böyle korkunç, uzun bir kavga vermek zorunda kalmaz. 

Yoldaşlar, 

Hepinizi burada ve ülkenizdeki çabalarınızdan ötürü kutlar, başarılar dilerim. Gün gelir Türkiye'de sosyalist bir hükümet olur, o gün Türkiye'yi bir kez daha ziyaret ederim. 
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Rus ve Sovyet Araştırmaları İçin İşbirliği Derneği (SCR) genel sekreteri jane Turner yoldaşın konuşması: 

Geçen yılki kutlama toplantınıza SBKP yöneticisi Alexci Prigarin'in eşliğinde katılmıştım. Bu yıl yeniden örgütlenmiş SBKP bu yıl kongresini topladı ve önümüzdeki aralık ayında yapılması planlanan Rusya Parlamentosu seçimlerine katılmaya yönelik bir strateji benimsedi. 
SBKP'nin şimdi, eski SB'nin 15 cumhuriyetinin 14'ünde 1,3 milyon üyesi var. Bu rakam, 
çözülen eski SBKP'nin üye sayısının 9610 
kadarı ediyor. Özbekistan ve Baltık cumhuriyetlerinde parti illegaldir ama aynen 1917 
öncesinde olduğu gibi burada da illegal üyelere sahiptir. SBKP'ye Zuganof'un liderliğindeki RFKP (Rusya Federasyonu KP), Rusya İşçi Partisi, Trudovaya Rossia (İşçilerin Rusya'sı) ve birçok başka sosyalist ve komünist parti dahildir. SBKP bu partilerden bazılarıyla ortak bir seçim programı üzerine anlaşmaya vardı. 
Trudovaya Rossia ve öleki bazı guruplar ise, SSCB'ye ve sosyalist uygulamalara hemen geri dönülmesini talep ederek, Komünistlerin- İşçilerin Rusyası adı altında başka bir seçim bloku oluşturdular. Batılı ajans muhabirleri, komünistlerin (SBKP'nin) önayak olduğu seçim blokunun yaklaşan seçimlerde büyük başarı kazanacağını belirtiyorlar. Eski SSCB'deki yoldaşlarımızın bu çalışmaları, onların ilkeleri- nin gücüyle, onların ortak düşmana, emperyalizme karşı birlik içinde olma arzusuyla, onların kapitalizmin ülkenin ne ekonomik ne sosyal ne de etnik hiçbir sorununa çözüm getirmeyeceğine ilişkin kanısıyla bağlıdır. Ben 1985'de SCR'ın genel sekreteri olduğumda Gorbaçof da SBKP'ye yeni genel sekreter olmuştu. O zaman hepimiz, SCR'ın çalışmalarının bu yeni açıklık ve yeniden gelişme ortamında yayılacağını ve güçleneceğini düşünmüştük. Yavaş yavaş bunun tam tersi ortaya çıktı. Dikkatli bir strateji ve sosyalıst hedefler olmadan hızlandırılan yaniden yapılanma tüm varolan kurumların çökertilmesine ve demagojinin yükelmesine yol açtı. 
Bunda da üstünlük Yelisin ve onun ABD desteğindeki destekçilerinde idi. İkinci olarak, dış ilişkilerde Marksist-Leninist anlayışın terkedilmesi, Sovyetler'in kuruluşundan ve 2.Dünya 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Savaşı'ndan bu yana herhangi bir zayıflığı istismar etmek ve eskiden yitirdiği mevzileri yeniden ele geçirmek isteyen, bu amaçla kapıda bekleyen emperyalizm için büyük olanaklar yarattı ve Doğu Avrupa ülkeleri birbiri ardısıra düşerken, en sonunda parçalanma sırası SB'ye geldi. Emperyalizm, Soğuk Savaş döneminde, insan hakları ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı maskesi altında Sovyetler Birliği'nde etnik ve milliyetçi temelde huzursuzluğu kışkırtmıştı. Bununla birlikte her ne kadar çeşitli haklı gerekçelerin arkasına sığınıyor olsa da emperyalizmin hedefi halkların özgürlüğü değil, serbest pazara ve ABD'nin dünya çapında askeri hegemonyasını oluşturmasına en güçlü engel olan SB'yi çökertmekti. Önce, Ermeni uluslararası kamuoyunca ve Baltık devletlerince desteklenen Ermenistan, Oo Nagorno-Karabağ'ın Ermenistan'a verilmesini istedi ve Azerbaycan'- la kanlı bir savaşa girişti. Ardından Gürcistan Rusya'dan bağımsızlık ilan etti ve Rusya ile birlikte kalmayı isteyen Güney Ossetya'lılarla ve Abhazalarla çarpışmaya başladı. Daha sonra, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki kısa bir dönem dışında 300 yıl boyunca Rusya İmparatorluğu'nun parçası olarak kalan Baltık devletleri Batı tarafından desteklenerek, bağımsızlık kampanyası başlattılar. Rusya devlet başkanı olduğu zaman ebedi dostluk ilişkileri içinde olunacağına dair Yeltsin'den söz alan bu ülkeler, 1991'de bağımsızlıklarına kavuştular ve hemen kendi solcularıyla komünistlerini vahşice ezmeye başladılar. Ardından kendi Rus etnik topluluklarını baskı altına almaya yöneldiler. 
Ancak Yeltsin'in gaz ve petrol sevkini durdurma tehdidinden sonra etnik Ruslara saldırıları durdurdular. Bütün bunları, eski SB'nin her devletinin bağımsızlığını ilan etmesi ama fiili olarak yakıt ve ticaret açısından Rusya'ya bağımlı kalması izledi. Bu gelişmelerin, halkların daha da yoksullaşması, enflasyonun akıl almaz boyutlarda yükselmesi, hastalıkların, askeri çatışmaların ve mali yolsuzlukların olağanüstü boyutlara ulaşmasının yanısıra dünya çapındaki sonuçlarını da hepimiz biliyoruz. 
Bu sözümona özgürlük ve demokrasi patlamasının tek galibi emperyalizmdir. O, özellikle dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Kafkaslar'da ve Hazar Denizi kıyılarında sefalet ve çatışmaların da kaynağıdır. Bir zamanlar ABD casus uçaklarına üs olan ve NATO'nun anti-Sovyet askeri faaliyetlerine yalaklık eden Türkiye, şimdi Rusya'nın Hazar denizindeki petrol boru hatları üzerindeki tekelini kırmayı amaçlayan petrol kumpanyalarının hizmetine girdi. Çeçenya savaşı, Rusya, Azerbaycan, Kazak ve Anglo-Amerikan petrol kumpanyalarının çıkarları arasında çatışmanın eseridir. Son saydığımız gurup petrol boru hattının Türkiye'den Ege denizine akıtılmasını isterken Rusya ve Ermenistan buna engel oluyorlar. ABD şirketleri boru hattının İran üzerinden Körfez'e akmasını tercih eder ama bunun gerçekleşmesi güçlür, çünkü Rus dış politikası İran'la dostluk üzerinden ilerliyor. Böylece, milliyetçilik, kendi kaderini tayin hakkı ve etnik mesele, petrol emperyalizminin yarattığı savaş alanları oluverdiler. Biz komünistler, aynen SSCB'nin yaplığı gibi, azınlıkların kültürel, dil ve tarihe ilişkin haklarını tanıdık, haklarını her zaman tanıdık. 
Bütün ulus-devletler de bu haklara saygı göstermelidir. Ancak, bizim savaşımımız her zaman halkların emperyalist boyunduruktan ve sömürüden kurtarılmasına dönük oldu, işçi sınıfı ve köylülüğün, fırsat eşitliğine ve çoğunluğun insanca yaşama hakkı temelinde bir sosyalist toplum oluşturma mücadelesinde zafere ulaşmasını hedefledi. 

Yoldaşlar, bu görevimizde Avrupa'nın, eski Sovyetler Birliği'nin, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin halklarının desteğine sahibiz. 

Gelecek bizimdir! 


Sayı 433, Ekim 1995 


İŞÇİNİN SESİ 11 


TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü toplantısına gel n uluslararası m sajlar 


ABD Komünist Partisi (CPUSA) Ulusal Komitesi Başkanı Gus Hali yoldaşın mesajı: 

Değerli yoldaşlar, 

Marks Memorial Kitaplığı'nda yapılan TKP'nin 75.Kuruluş Yıldönümü Toplantısı'na katılamadığımız için üzgünüz. Size en sıcak devrimci selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'nin, en zor koşullara tahammül eden ve Türkiye'nin emekçi yığınlarının çıkarlarına, uluslararası dayanışmaya ve Marksizm-Leninizmin ilkelerine bağlı kalan komünistlerini selamlıyoruz. 

Dünya komünistlerinin birliğini sağlamaya giden zahmetli yolda yol alırken, haydi, dünyanın tüm nükleer, biyolojik ve kimyasal yığınsal imha silahlarından arındırılması için çabalarımızı birleştirelim ve ABD uluslarüstü şirketleriyle dünya emperyalizminin Yeni Dünya Düzeni'ne karşı ortak mücadelede güçlerimizi birleştirelim. 

Size, sosyalizm yolunda Türkiye halkının vazgeçilmez rehberi olan Türkiye komünist Partisi'ni inşa çabalarınızda başarı ve sağlık dilerim. En sıcak dayanışma dileklerimle. 
> 
SBKP Rusya Komünist Partisi'nin Birinci Sekreteri Alexei Prigarin yoldaşın mesajı: 

Değerli yoldaşlar, 

Partinizin tarihindeki bu unutulmaz günde sizleri kutluyorum. 

İnanıyoruz ki, bugün süregiden karmaşık mücadelede bizim dayanışmamızı her zaman hissedeceksiniz. Talihin garip cilvesi o ki, biz birçok analojik sorunu çözmek durumundayız = ve aynen sizler gibi - sonul zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. 
> 
Finlandiya Komünist Partisi başkanı Yrjö Hakanen yoldaşın mesajıt 

Sevgili yoldaşlar, 

TKP'nin 75.kuruluş yıldönümünde Finlandiya Komünist Partisi Merkez Komitesi, toplantınıza ve partinizin tüm üyelerine sıcak ve kardeşçe duygularla kutlama dileklerini iletir. 

Çalışmalarınızı ve mücadelenizi büyük bir ilgi ile izliyoruz ve size engin başarı diliyoruz. 

Bugünkü koşullarda anti-emperyalist ve sosyalist güçleri güçlendirmek ve barış, demokrasi ve sosyalist perspektifler için işbirliğini ve eylem birliğini geliştirmek gerekmektedir. 
> 
Danimarka'daki Komünist Parti (Kommunistisk Parti i Danmark) başkanı Betty Frydensbjerg yoldaşın mesajı 

Sevgili yoldaşlar, 

TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü toplantınıza bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Partimizin mali durumu nedeniyle kutlamalara katılamıyoruz. 

Bununla birlikte size bu önemli günde kutlama dileklerimizi iletiyoruz, kapitalizmin ve emperyalizmin şu dönemde barışa ve tüm dünyada emekçi halkın refahına yönelik olarak giriştiği şiddetli saldırıları püskürtmek için güçlü ve birleşik bir komünist hareket yaratılmasına ilişkin istek ve çabalarınızı paylaştığımızdan emin olmanızı istiyoruz. 


İsveç Komünist İşçi Partisi (Arbetarparti Kommunisterna) başkanı Rolf Hagyl yoldaşın mesajıt 

Değerli yoldaşlar, 

Partinizin 75.kuruluş yıldönümünde sizlere yoldaşça dayanışma dileklerimizi iletiyoruz. 

Sizinle yalnızca bu özel günde değil, sizin barış, toplumsal ilerleme, demokrasi ve sosya- 


lizm uğruna, halkınızın siyasal ve toplumsal hakları için sürdürdüğünüz mücadelede biriz. 

Dünya komünistleri mücadelelerinde çok zor koşullar altında ilerliyorlar. Biliyoruz ki sizin partiniz de karmaşık diktatörlük ve baskı rejimi koşullarında mücadele veriyor. Bütün bu güçlüklerin üstesinden geleceğinize olan güvenimiz, inancımız tamdır, Sizinle omuz omuza dayanışma içindeyiz ve ortak komünist ideallerimizin ilerletilmesi mücadelenizde tam başarı diliyoruz. 


> 
Filipin Komünist Partisi (PKP) genel sekreteri Pedro P. Baguisa yoldaşın mesajı: 

Değerli yoldaşlar, 

Bizi TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü kutlamasna davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Toplantıya katılamayacağımız için üzgünüz. 
Ancak bizim Londra'da yaşayan Bill ve Celia Pomeroy yoldaşlarımızın bizim adımıza toplantınıza katılabileceğini umuyoruz. 

Zor bir geçiş döneminde toplanan 9.Kongre'nizi kutlamak da bizim için kıvanç vericidir. 
Sovyetler Birliği'nin ve öteki sosyalist Doğu Avrupa ülkelerinin çöküşünün ardından, üretim ve pazarlamanın globalleşmesi sürecinden, sermaye, emek ve teknolojinin serbestçe akışından da güç alan dünya emperyalist sisteminin global üstünlüğü artmaktadır. Varlığın ve üstünlüğünü sürdürebilmek için emperyalist çevreler, sizin mektubunuzda da belirttiğiniz üzere, gittikçe daha saldırganlaşıyorlar. Yine de, emperyalistlerin öüstünlüğündeki bu gelişme, onun kaçınılmaz sonuna işaret eden içten çürüyüşünü ve uzlaşmaz çelişkilerini örtbas edemiyor. Bu çürüyen sisteme tek alternatifin sosyalizm olduğu inancındayız. 

Dünya komünist hareketinin dünya işçileriyle birliği ve bütünlüğü her zamankinden daha önemli ve gerklidir. Biz, proletarya enternasyonalizmi ilkesiyle uyumlu olarak bu birliğin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 

Filipin Komünist Partisi PKP olarak Türkiye'nin komünistlerini selamlıyor, partinizin 75.kuruluş yıldönümünde engin başarı dileklerimizi iletiyoruz. 


İmece ki PKP temsilcileri Celia M Pomeroy ve Wiliam Pomeroy yoldaşların mesajit 

Değerli yoldaşlar, 

Filipin Komünist Partisi adına 75.kuruluş yıldönümünde TKP'ye yürekten yoldaşça selamlarımızı iletiyoruz. 

Uzun süredir olağanüstü zor illegalite koşullan ve baskı koşulları altında kahramanca mücadele örnekleri vermiş olan Türkiyeli yoldaşlarımızı selamlıyoruz. Bu kararlılık, adanmışlık ve mücadele ruhudur ki sizin partinizin Türkiye işçi sınıfı içinde kök salmasını sağlıyor, toplumsal kurtuluş ve sosyalizm gibi aydınlık hedeflere doğru mücadelede onu sağlamlaştırıyor. 

Bizim Filipinler'deki partimiz de bu yıl 66.yıldönümünü kutladı. Dünyanın her tarafın- daki kardeş partiler de onyıllar boyunca emperyalizme, sömürüye ve çürüyen kapitalist toplumun dejenerasyonuna karşı mücadelede varlıklarını gösterdiler. Sizinkisi gibi kutlamalar, dünya çapında yaygınlaşan sosyalizmin öldüğü ve komünist hareketin yokolduğu yolundaki emperyalist propagandanın yalancılığını ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. 

Son dönemlerde bir sistem olarak sosyalizmin ve bir dizi komünist partisinin büyük sorunlarla 


karşılaştığı ve kayıplara uğradığı tüm komünistlerin kabul etmek durumunda olduğu bir veridir. 
Bu dönemde bazı zayıf yürekliler hareketi terkettiler ya da ilkelerden döngeri ettiler, çünkü mücadele yolu şimdi daha uzun ve daha zor görünüyordu. Ama bunun yanında bazı partiler de büyük başarılar gösterdiler, örgütsel faaliyetlerini azaltmadan kazanımlar elde ettiler, ya da bir süre gerileme yaşadıktan sonra toparlandılar. Büyük zaferlerin ve yenilgilerin tarihi olan modern sınıf mücadelesinin birçok aşamasında hep böyle olmuştur. Tarihin hiçbir zaman doğru bir çizgi çizerek ilerlemediği, adanmış komünistlerin bildiği ve de sonuçlarını karşılamaya hazır olduğu bir doğrudur. TKP'ye 75.yıldönümünü kutlattıran da budur. 

Emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi, eski SB'de ve Doğu Avrupa'da yaşananlar nedeniyle global denetimi eline almak ve tüm dünyayı uluslarüstü şirketlerin gereksinimlerine uyacak biçimde yeniden biçimlendirmek üzere saldırgan girişimlerini hızlandırdı. Bunu Ortadoğu'daki, eski sosyalist ülkelerdeki, Pasifik havzası ülkelerindeki ya da başka yerlerdeki gelişmelerde izliyoruz. Bizim Filipinler'deki mücadelemiz esas olarak uluslarüstü şirketlerin kuşatmasına ve egemenliğine karşı mücadeleye yönelmiştir. 

ABD, emperyalist yeni dünya düzeninin nasıl birşey olduğunu ve de ona nasıl ulaşıldığını Bosna'daki son bombardımanlarla bir kez daha örneklemiştir. Ancak emperyalizm, tam da emperyalist saldırganlık ve onun yarattığı direniş nedeniyle halk hareketlerinin ve onlar içinde komünist liderliğin güçlendiğini anlayamamaktadır. Bu onun yanlış hesaplar yapmasını getiriyor. 

Bu gelişmenin şimdi varacağı mantıksal, gerekli ve kaçınılmaz sonuç, taze kan ve güç toplamış bir uluslararası komünist hareketin varlığı olacaktır. Partimiz uluslararası komünist dayanışmayı ve onu sağlayacak pratik adımların atılmasını kuvvetle istemektedir. Türkiyeli komünistlerin de böyle bir isteği olduğunu biliyoruz. Bu nedenle size gönderdiğimiz kutlama, aynı zamanda böyle bir birlik sözüdür. 
> 
Filipinler Komünist Partisi (CPP) Merkez Komitesi'nin mesajı: 

Filipinler Komünist Partisi (CPP) adına 75.kuruluş yıldönümü münasebetiyle Türkiye Komünist Partisi'ne en sıcak devrimci dayanışma dileklerimizi iletiriz. 

Partinizi proletarya enternasyonalizmi ruhunda,, Marksizm-Leninizmi yüksekte tuttuğu ve Türkiye'nin somut koşullarında ulusal kurtuluş, demokrasi ve sosyalizm için devrimci mücadele verdiği için selamlıyoruz. Sizi ideolojik, siyasal ve örgütsel alanlarda vardığınız yerden ötürü kutluyoruz. İleriye yürüyüşünüzü sürdürmenizi ve daha büyük zaferler kazanmanızı diliyoruz. 

Uluslararası komünist hareketin dünya kapitalist sisteminin giderek kötüleşen krizinden yararlanması ve yeni dünya düzensizliğinin içinden bir çıkış yapabilmesi için proleter devrimci partilerin emperyalizm, revizyonizm ve gericilik tarafından getirilen engellerden dersler çıkarması gerekir. 

Partilerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve uluslararası komünist hareketin canlandırılması için işbirliğini geliştirmeyi arzuluyoruz. 

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi! 

Yaşasın Türkiye'nin devrimci proletaryası ve halkı! 

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi! 
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İrlanda Komünist Partisi genel sekreteri James Stewart yoldaşın mesajı: 

İrlanda Komünist Partisi Ulusal Yürütme Komitesi, kuruluşunun 75. yıldönümünde Türkiye Komünist Partisi'ne en sıcak kutlama dileklerini yollar. 

Biz İrlanda komünistleri, parti kurulduğu günden beri ülkenizin emekçi halkının çıkarları için verdiği cesur mücadeleden ötürü ve dünyada barış, ulusal kurtuluş ve sosyalizm için verilen mücadelede uluslararası alanda sahip olduğu saygınlık nedeniyle partinizin tüm üyelerini kutluyoruz. Geleceğinizin başarı dolu olmasını dilerken Marksizm-Leninizmin ilkeleri temelinde bizim uluslararası desteğimize sahip olduğunuzu duyururuz. 


Ürdün Komünist Partisi Birinci Sekreteri Dr.Yacoub Zayadine yoldaşın gönderdiği mesaj: 

Sevgili yoldaşlar, 

Davetinize yanıt vermekte geciktiğimiz için üzgünüz. 

Partinizin 75 yıl boyunca sürdürdüğü onurlu mücadeleyi biliyoruz. Çıkartmış olduğumuz ve sizin deneyiminizden çıkartmakta olduğumuz dersler, bizleri, mesajınızda belirttiğiniz üzere bugün dünya komünist hareketinin omuzlarına yüklenmiş olan tarihsel sorumlulukların bilimsel olarak anlaşılmasının kuşkusuz olarak zafere giden en büyük fırsatın önünü açacağından her zamankinden daha emin kılıyor. 

Orta Doğu'nun komünist partileri olarak ABD emperyalistlerinin ve onların uşaklarının tüm entrikaları karşısında her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya gereksinim duyuyoruz. 

Bazı aşılamaz nedenler bizi sizin toplantınıza katılmaktan alıkoymuş olsa da davetiniz için teşekkür ederiz. 
> 
Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist-Leninist) genel sekreter yardımcısı Amrit Kumar Bohara yoldaşın mesajı: 

Sevgili yoldaşlar, 

Londra'da Clerkenwell Green'deki Marks Memorial Kitaplığı'nda yapılacak TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü toplantısı için gönderdiginiz davet bizi sevindirdi. 75.yıldönümünüzün en büyük başarıyla geçmesini diliyoruz. Ülkede meydana gelen önemli bir siyasal gelişme nedeniyle toplantınıza temsilci gönderemediğimizi eklemek istiyoruz. 

Bu bağlamda, her iki parti arasındaki kardeşçe ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilmesini arzuladığımızı bilmenizi isteriz. 
> 
Suriye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin mesajı: 

Değerli yoldaşlar, 

Suriye Komünist Partisi Merkez Komitesi partinizin 75.kuruluş yıldönümünü kutluyor ve Suriyeli komünistlerle onların dostlarının kutlama dileklerini de iletiyor. Bu kutlu gününüzde festivalinize bir delege gönderemediğimiz için özür dileriz. Biliyorsunuz partimizin 8.Kongre'sinin ve Halid Bağdaş yoldaşımızın ölümünün 40.günü töreninin hazırlıklarıyla meşguldük. 

Dünya emperyalizminin, özellikle ABD emperyalizminin dünyadaki güçler dengesinin değişmesinden yararlanmak için uğraştığı ve tüm dünya üzerinde egemenliğini dayatmaya çabaladığı şu dönemde, dünyadaki komünist partilerinin uluslararası dayanışmayı yükseltmesinin ve konsolide etmesinin büyük önem kazanmakta olduğu görüşünde, bugün sizinle her zamankinden daha çok görüş birliğindeyiz. 
Bununla birlikte, partimizin geçen ay toplanan 8.Kongre'sinde de vurgulandığı üzere, emperyalizme karşı mücadele edenlerin cephesi, tüm 


insanlığın varlığının sürdürülmesi için mücadele eden herkesi içine alacak biçimde giderek genişliyor. 

Tekrar sizleri kutlarken, mücadelenizde engin başarı dileriz 
> 
Kanada Komünist Partisi Merkez Yürütme Komltesi'nden Miguel Figueroa yoldaşın mesajı: 

Değerli yoldaşlar, 

Kanada Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi ve üyeleri adına, partinizin 75.kuruluş yıldönümü dolayısıyla TKP'nin liderliğine ve üyelerine dayanışma ve başarı dikleklerimizi ifade etmekten zevk duyarız. 

Ülkelerimizin koşulları farklı olmakla birlikte her iki parti de aynı global çevrede, dünyanın insanlığın ortak düşmanı olan uluslararası finans-kapitalin giderek artan egemenliği altına girdiği koşullarda toplumsal ilerleme için mücadele veriyor. Emperyalizm her yerde kendi ekonomik politikalarını geçmişin öcünü alırcasına dayatmaktadır: Serbest rekabet, özelleştirme, hükümetlerin küçültülmesi, kamu sağlık hizmetlerinde, eğitimde ve halk için öteki program ve hizmetlerde yığınsal ölçekte kısıntılar ve hatta toptan işten çıkartmalar... 

Ama, dünyada oluşan yeni güçler dengesin- den kaynaklanan bu saldırı, işçi sınıfını ve öteki demokratik güçleri ve özellikle devrimci güçleri yeni uluslararası bir temelde birleştirmeye yardımcı olmaktadır. Emperyalizmin eylemleri, kendi mantığı içinde, ideolojik kargaşayı ve yolundan çıkmışlığı bertaraf etmekte ve bilimsel sosyalizmin geçerliliğini yeniden kanıtlamaya yardımcı olmaktadır. Sizin partinizin de yaşanılan durumdan benzeri bir sonuç çıkardığınızın farkındayız ve partinizin demokrasi ve sosyalizm mücadelesini bilimsel sosyalizmin teori ve pratiği temelinde, ilkeli konumlardan sürdüreceğine güvenimiz tamdır. 

Partinizin ve Türkiye işçi sınıfının tarihindeki bu önemli kilometre taşında kutlama dileklerimizi bir kez daha kabul etmenizi isterken, mücadelenizde başarılar dileriz. Partilerimiz arasında birçok yıldır süren yoldaşça ilişkilerin gelecekte de sürmesini ve genişlemesini ümit ediyoruz. 
> 
Hindistan Komünist Partisi Ulusal Yürütme Komitesi üyesi M.Faroogi yoldaştan aldığımız mesaj: 

Değerli yoldaşlar, HKP Ulusal Konseyi ve kendim adına partinizin liderliğine ve tüm üyelerine sıcak kardeşçe selamlarımızı iletiyorum. 

Hindistan Komünist Partisi, partinizin işçi sınıfı ve ülkenizde ezilen halkın çeşitli kesimleri için verdiği mücadeledeki kalkısına her zaman yüksek değer biçmiştir. Son yıllarda uluslararası hareketimiz, SB'nin dağılmasının ardından ciddi güçlüklerle karşı karşıya geldi. ABD emperyalizmi ve onun Batı dünyasındaki bağlaşıkları bu durumdan tümüyle yararlanmaya çalışırken, ABD emperyalizmi, her yerde kendi politikasını halka dikte ettirmeye kalkışıyla dünya çapında bir azgın boğa rolüne soyunmuştur. 
Bununla birlikte biz bu durumu dünya politikasında geçici bir durum olarak kabul ediyor, ama dünya üzerindeki tüm komünist, sol, demokratik ve anti-emperyalist güçlerin birliğini çağırdığını vurguluyoruz. Kesin inancımız odur ki kapitalizm sosyalizme alternatif olamaz. 

Partinizin 75.kuruluş yıldönümünde, bu tarihsel günde toplumsal adalet, demokrasi ve barış yolundaki mücadelenizde sizlere engin başarılar dileriz. 
> F 
Fas Demokratik Sosyalist Öncü Partisi Ulusal Sekreterliği temsilcisi Abdurrahman Benammeur yoldaşın mesajı: 

Sevgili yoldaşlar, 

Çağrınızı aldık, koşullarımız nedeniyle toplantınıza katılamadığımız için bizi affedin. 
Bununla birlikte çağrınız için teşekkür ederiz ve gelecekte partilerimiz arasında demokrasi, halkların eşitlik ve özgürlüğü ve dünyada barış temelinde kardeşçe ilişkilerin ilerleyeceğini ümit ediyoruz. 

Yeri gelmişken aktif dayanışmamızı iletiyoruz. 
> 
Bangladeş Komünist Partisi Merkez Komitesl Uluslararası Bölüm sorumlusu Manzurul Ahsan Khan yoldaşın mesajıt 

Sevgili yoldaşlar, 

Partimiz, sosyalist dünyada yaşanan son krize rağmen, Marksizmin yaşayan bir bilim ve ideoloji olarak hala geçerli olduğuna ve yaşamsal önemini her gün gelişen olaylar içinde kanıtladığına inanmaktadır. 

Partimiz, proletarya enternasyonalizminin, KP'ler arasında yakın ilişkilerin insanlık tarihinin bugün almakta olduğu dönemeçte büyük önem taşıdığını da düşünmektedir. Tarih uluslararası komünist hareketten son derece dinamik, yaratıcı ve aydınlatıcı rol oynamasını beklemektedir. Partimizin genel sekreteri Mujahidul Islam Selim yoldaş şu sıralar İngiltere'ye kısa bir ziyaret yapmakta olup toplantınıza katılacağını umduğumu bildirirken, bu ziyaretin partilerimiz arasındaki ilişkiyi artırmasını temenni ederim. 


çi Yeniden Kurulmuş Komünist Partisi Uluslarası Bölümü adına Giancarlo Lannutti yoldaşın mesajı: 

Partinizin 75.kuruluş yıldönümü toplantısı için gönderdiğiniz davetiyeyi aldık. Örgütsel nedenlerden ötürü ne yazık ki toplantınıza bir temsilci gönderemiyoruz. Size en kardeşçe anti- emperyalist dayanışma dikleklerimizi iletiriz. 


Katalunya Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler bölümü yöneticisi Mercedes Alvarez Arias yoldaşın mesajıs 

Değerli yoldaşlar, 

Ne yazık ki, ülkemizdeki siyasal durum dolayısıyla 75.kuruluş yıldönümü toplantınıza bir delegasyon gönderemiyoruz. Partimizin, Katalunya komünistlerinin partisinin üyeleri ve liderliği adına en sıcak selamlarımızı ve dayanışma dileklerimizi lütfen kabul edin. 
Böyle bir tarihsel anda, emperyalist güçlerle savaşabilmek için kardeş partileri kucaklamak gerektiğinin canalıcı önem taşıdığını biliyor ve bu yolda tüm gücümüzle çalışıyoruz. 

Partilerimiz arasındaki kardeşçe ilişkilerin korunup geliştireceğini ümit ediyor, sizlere mücadelenizde engin başarılar diliyoruz. 


> 
Kıbrıs Halkının İlerici Partisi AKEL'in Büyük Britanya Temsilciliği sekreteri adına Vasilis Costi yoldaşın ilettiği mesaj: 

Değerli yoldaşlar, toplantınıza katılabilmek için ne yazık ki zaman çok geç. Özür diliyoruz. 
TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü toplantısına kutlama dileklerimizin kabulünü rica ediyoruz. 

Yakın gelecekte sizlerle görüşmek ümidiyle. 
> 
Küba İle Dayanışma Örgütü'nün başkanı, İngiltere Sendikalar Birliği'nin eski başkanı Ken Gill yoldaşın mesajıs 

Sevgili yoldaşlar. 

75.yaşgününüzü kutlarım. Kapitalizmin dünya halkına barış, huzur, iş ve insana yakışır bir yaşam standardı sağlamadaki yeteneksizliğini gösterdiği bir sırada toplanıyorsunuz. Bilim ve teknolojinin yoksulluk, hastalık ve eşitsizlik gibi sorunları çözmenin olanaklarını yarattığı bir ortamda kapitalizmin daha yüksek verim için koşturmasının insanlığın çektiği acılara acı katması ne büyük, devasa bir çelişkidir. 

SSCB'nin çöküşü bir tarihsel trajedidir. 
Ancak toplumdaki her temel değişimin, kendini kesin olarak kabul ettirmeden önce başarısızlıklar ve engellerle karşılaştığını hatırlamak da 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önemlidir. Komünistler olarak bizim görevimiz, kapitalizmin kanlı yolunun dışında daha iyi bir yol olduğundan emin olarak sosyalizm için mücadeleye devam etmektir. 

TKP'nin sosyalizm için mücadeleyi ve uluslarası işçi sınıfı dayanışmasında oynadığı rolü sürdürmesini diliyorum. 
> 
ABD Yazışma Komiteleri Ulusal Başkan Yardımcısı Charlane Mitchell yoldaştan aldığımız mesajı 

Yazışma Komiteleri Ulusal Yürütme Komitesi adına TKP'nin 75.kuruluş yıldönümünde kardeşçe kutlama dileklerimizi iletiyoruz. 

Ülkemizde demokrasi ve sosyalizm için mücadeleyi ilerletmeye çalışan insanlar olarak, kendi yönetici sınıfımızın dünya çapında adalet, barış ve özgürlük davasının altını oymaya çabalayan yeni liberalizmi tanıtmada ve egemen kılmada oynadığı rolün farkındayız. 

Aynı zamanda, başka ülkelerdeki insan hakları üzerine yüksek sesle konuşan ülkemizin liderleriyle ABD'de ve dünyanın öteki köşelerinde en büyük baskı ve ezgiye izin verenlerin aynı insanlar olduğunu da biliyoruz. Dünyanın yeni ve zor bir dönemde olduğunu anlamış durumdayız. OEnerjimizin büyük bölümünü 


gereksinim duyulan analize gidiyor. Yine biliyoruz ki, tüm milliyetlerden ve renklerden emekçi halkların yaşam koşullarının iyileştirilmesine daha büyük dikkat harcanması gerekmektedir. Demokrasiyi savunma ve ilerletme mücadelesini sosyalist bir gelecek için verilen uzun soluklu mücadelenin parçası olarak görüyoruz. OEnternasyonalizm ruhunda hepinize önünüzdeki mücadelede en iyi dileklerimizi sunraız. 


> 
Yəni Zelanda Sendikalar Birliği başkanı Ken Douglas yoldaşın mesajı 

Değerli yoldaşlar, 

Yeni Zelanda dışında olduğum için mesajınızı geç aldım. Size zamanında kutlama mesajı göndremediğimiz için üzgünüz. 

Biz Yeni Zelanda'da, mesajınızda da belirttiiniz geleceğe ümitle bakışınızı paylaşıyoruz. 
Sosyalizmin nesnel tabanının güçlendiği düşüncesindeyiz. 

Uluslararasılaşma ve globalleşme süreci, eğer biz bütün bu deneyimlerden kollektif olarak öğrenme yetisine sahipsek ve gerçeğe öznel beklentilerimizi yansıtmıyorsak, gerçekleşebilecek ve geliştirilebilecek yeni olanaklar yaratmaktadır. 
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Partinizin kongresinde kabul edilmiş belgeleri elde etmekten ve size kendi yayınlarımızı göndermekten mutlu olacağız. 

Partinizin yalnızca Türkiye işçi sınıfının mücadelesine değil, dünya çapında uygar bir toplumu oluşturmak üzere barış, sosyalizm ve eşitlik için verilen mücadeleye olumlu katkılarının olacağına eminim. 


> 

Rusya İlericilerinin Dergisi'nin (RPR) redaktörleri Dave Yeomans ve Yevgeny Paşintsef yoldaşların mesajıs 

TKP'nin 75.kuruluş yıldönümünü kutlayan tüm yoldaşlara ve dostlara kardeşçe selamlar. 

Londra'daki Türkiyeli yoldaşların çoğunluguyla çalışmak bizim için bir ayrıcalık oldu. 
Sizin proletarya enternasyonalizmine yalnızca sözde değil eylemde de adanmışlığınız bize güç kattı. 

Sovyetler Birliği'nin Sovyet devletinin içindeki ve dışındaki güçlerce sabote edilmesi saldırgan gericiliğin ve emperyalizmin önünü açtı. Bu bugün her zamankinden daha açık seçik olarak gözler önündedir. 

Gezegenimizdeki tüm insanlar için insana yakışır bir yaşam mücadelesine devam ediyoruz. 

Bütün dünyanın işçileri birleşiniz! 


Türkiye Komünist Partisi'nin 75.kuruluş yıldönümü İstanbul'da yapılan merkezi bir törenle, coşkuyla kutlandı 


75.savaşım yılına m rhaba 


Türkiye Komünist Partisi, zorlu günlerde kurulmuş, burjuvazinin yıllarca ve bugün de korkulu rüyası olmuş, doğrularıyla, yanlışlarıyla ve eksikleriyle Türkiye işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın, dünya işçi sınıfının, devrimci enternasyonalist partisidir. 

Lenin, parti arınarak güçlenir diyor. TKP'miz de böyle zorlu aşamalardan geçerek ilerledi, ilerliyor. 

Leninciler, sınıfın partisi, komünist partisi diyerek doğru anlayışı, işçi sınıfı, komünist partisi kelimelerini söylemenin çok zor olduğu yıllarda, yaklaşık 25 yıl önce söylerek Türkiye Komünist Partisi'nde, komüniste yakışır bir şekilde, çalışmaya başladılar. Bir yandan Leninciler, partinin örnek komünistleri olurken, diğer yandan da komüniste yakışır bir şekilde, tüzüğe uygun, sonsuz gayret göstermişlerdir. 
Leninci komünistler Yürükoğlu yoldaşın önderliğinde, doğruları, sınıfın çıkarları için, çeşitli zorluklara katlanarak yorulmadan anlatılar. 
Doğruların inatçı bir şekilde sürdürülmesi sonucunda, Lenincileri tasfiye eden oportünistlerin bugün sınıf haini, sosyal şöven, sosyal emperyalistler durumuna geldiklerini kör de görüyor, sağır da duyuyor. 

Biz kazanacağız. Yaklaşık 20-25 yıl önce de kazanacağımızı biliyorduk. Ne mutlu bizim gibi komünistlere, partimizin kızıllığını koruduk, pembeleşmeye izin vermedik. Ne mutlu bizim gibi komünistlere, partimizin orak çekicini değitirmelerine izin vermedik. 

, TKP'nin 75.yılı kutlamaları, Türkiye'de, Istanbul merkezli komünistlerin yoğun emekleri sonucunda başarıyla kutlandı. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu devrim, karşı- devrim ikileminin yaklaştığını yıllar önce vurgulayan komünistler, sözlerinde durarak, tüm zorlukları da aşarak partilerine sahip çıktılar ve coşkuyla 75.yıldönümünü kutladılar, 

Tüm yoldaşlar, kutlama öncesi çalışmalarda ve kutlama gecesi, komünist disiplinin, çalışkanlığın çok güzel örneklerini verdiler. Ulaşabilecekleri tüm kesimlere, her türlü yolu deneyerek, komünist mütevazilikle ulaştılar. 
Partimizin tarihi, onurlu insan, değerli kom- 


Başta TKP olmak üzere, tüm dünya KP'lerine 


Yaşamın anlamını sorsalar 
Nasıl anlatabilirim 
Doğmamış çocuğun çığlığı desem Gelmemiş Yarının bu günü 
Sevdanın güncesi 
Açmamış çiçeğin pembesi 
Bu yüzyılın ve sonrakinin öncesi Yeter mi? 


Seni nasıl anlatabilirim 
Çekici 
Orsü 
Makinayı / ve sevdayı 
Atom Bombasını / Gülün goncasını Üretimden gelen gücü 
Ya da tüketimden 
Kendisi için ve kendiliğinden 
Seni nasıl analatabilirim? 
SENSİZ BİR YERYÜZÜ 
NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM? 


M.Ege 


ünist Mehmet Bozışık'ın 75.yıldönümü kutlamalarına katılması başarımızın en güzel örneğidir. Kısa ve etkili bir konuşma yaptı. 
Parti kutlamalarını anlattı, cezaevinde de olsa, sürgünde de olsa komünist partisinin kuruluş yıldönümü mutlaka kutlanmalıdır dedi. 
“Komünizm kazanacaktır, yaşasın TKP” diyerek ayrılırken, dakikalarca ayakta alkışlanırken *“Onurumuz Bozışık-Partimiz TKP” ve “TKP yaşıyor, savaşıyor” sloganı atıldı. Ayrıca Bozışık'ın herkese karşı saygılı ve terbiyeli tavrı, TKP'li komünistlerin sınıf alçak gönüllügüne işaret ediyordu. 


Salondaki, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen komünistlerin birbirine Karşı saygı ve sevgisi çok güzeldi. Yaklaşan zorlu günleri partileriyle aşmaya kararlıydılar. Kızıl bayraklar, orak-çekiçli bayraklar salonu süslüyordu. 
Flamalarda ise, “kahrolsun sömürgecilik”, “yaşasın ulusların kendi kaderini tayin hakkı”, “Devrimci Türk-İş'i yaratacağız”, “Gençliğin yolu işçi sınıfının devrim yoludur”, “Alevilik sosyalizmin dünü, işçi sınıfının atasıdır”, “*kadın-erkek elele, özgür günlere” yazılıydı. 

Eksiklerimiz vardı. Bizi zor durumda bırakan birçok sebeplerden, aşamadığımız bazı engellerden dolayı çözemediğimiz sorunlarımız oldu. 
Önemli değil. Eksiklerimizi biliyoruz. Biz, herşeyin altından kalkmış komünistler olarak daha yığınsal, daha militan, çok daha iyi anmalar hazırlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Bu kutlama tarihi bir kutlamadır. Hele bir bölgeden gelen değerlendirme çok önemlidir. 
“Partinin varlığını kemiklerinde hissettiler”, Evet hissedin. Parti, yeni dönemde, akılcılığın, bilimselliğin yanında kahramanlığın da en güzel örneklerini vereceklir, Yoldaşlarımız, partimizin bir çok alanda göstermiş olduğu mücadelesine, 75.yıldönümü kutlamalarıyla güzel bir örnek verdiler. 

Sınıfın her düzeyde militan eylemlerinde, Gazi barikatlarında mücadele eden partimiz, Alevilik içinde bilimsel ve militan mücadelenin en güzel örneklerini verdi. Emekten yana Aleviliğin gönlünü kazandı, adresini gösterdi. 
İşçi sınıfımızın, Kürt halkının, emekten yana Aleviliğin partimizde güçlenmesi giderek artmaktadır. Partimizin 75.yıldönümü, yaklaşan karşı-devrime, devrimle ve kahramanlıklarla cevap vereceğimiz, işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza iktidar kapısını, sosyalizmi açacağımız devrimci günler olması dileğiyle. 

Haydi sınıfa! 

Haydi emekten yana Alevilere! 

Haydi sömürgeci baskı altında inleyen Kürt yoksullarına! 

Haydi devrime! 

Önder Egemen 
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75 yaşında, coşkuyla! 


TKP'nin 75.kuruluş yıldönümünü bu yıl coşkuyla kutladık. TKP'nin kuruluş yıldönümü, diğer yıllara oranla bu yıl daha farklı bir ortamda ve daha farklı bir ruhla kutlandı. Ülke koşullarının ağırlaştığı, sınıf kavgasının biraz daha kızıştığı bir dönemde toplanan TKP 9.Kongresi'nin devrimci ruhuna yaraşır bir kutlama yapıldı. 

Tüm hazırlıklar tamamlanıp artık salona gitme zamanı geldiğinde, çalışmaya katılmış, salonda görev almış tüm yoldaşlarda belirgin bir heyecan görülüyordu. Adeta dananın kuyruğu kopmuştu. Bu gece, bu kutlama bir meydan okuyuştu. Burjuvaziye, devrim kaçkınlarına ve deyim yerindeyse akılsız dostlara bir hodri meydandı. Mustafa Suphi'lerden alınan TKP sancağını bugüne taşımanın gururu ve sorumluluğu ile salona doğru yola çıkıyoruz. Guruplar halinde flamalar, kızıl bayraklar vs. taşınıyor salona. Salona geldiğimizde tüm görevliler görev alanlarına dağılıyor. Bir yandan standlar hazırlanıyor, bir yandan orak-çekiçli kızıl bayraklar, bir yandan günün anlam ve önemini vurgulayan pankartlar asılıyor. Tabii, Marks'ın, Engels'in, Lenin'in, Bedir Aydemir'in, Nejat Yazıcıoğlu'nun ve diğer TKP neferlerinin resimleri asılıyor. 

Bu hazırlıklar bittiğinde salon kızıla çalmıştı. 
Ve kutlamanın başlama saati gelip çatmıştı. 
Sunucu yoldaşlar mikrofonların başında belirdiğinde salonu bir sessizlik kapladı. Nazım Hikmet yoldaşın *'Türkiye işçi sınıfına selam" şiiri ile konukları selamladıktan sonra, “Bugün 
10 Eylül. 10 Eylül 1920'de Bakü'de doğan 
güneşin Anadolu'ya vurduğu gün. Ve biz Mustafa Suphi'lerin avuçlarından aldık bu kızıl güneşi...” diyerek sunucu yoldaş, konukları tüm devrim şehitleri adına | dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Saygı duruşu Enternasyonal'le başladı. Enternasyonal'le bitti. Uzun yıllar böylesi açık toplantı vb. durumlarda ilk kez meydan okurcasına Enternasyonal'le açılış yapılıyordu, Enternasyonal'den sonra ilk konuk sanatçımız güzel türküleriyle geceyi renklendirmeye başladı. 

Bu arada TKP'nin onuru Mehmet Bozışık yoldaşın salona girişi görülmeye değerdi. 
Mehmet Bozışık yoldaş kapıda görülür görünmez bir alkış tufanı koptu. Herkes ayakta dakikalarca alkışladı. 

İlk konuk sanatçının ardından Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin, Kanada Komünist Partisi'nin mesajları okundu. Ardından İstanbul dışından gelmiş olan bir yoldaşın Nazım Hikmet'den okuduğu güzel şiirleri dinledik. 


10 Eylül gecesi 


10 Eylül gecesini unutmak mümkün mü? 
Düşüncelerimi kağıda dökerken bile tüylerim diken diken oluyor. Geceye daha saatler var. 
Yoldaşlar heyecanlı, görevleri paylaşıyoruz. 
Herkesin yüzünde tatlı tebessümler ve yüzlerini ilk defa gördüğüm yoldaşlarla çok hoş ve çok sıcak ilişkiler, dehşet birşey o an. Gece başlamadan önce yoldaşlarla almış olduğumuz görevleri disiplinli bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve gece başlıyor. 

Özellikle dikkat ettiğim, işçi sınıfının Türkiye Komünist Partisi'ni bu önemli gecesinde yalnız bırakmayıp, destek vermesi dehşet derecede güzel birşeydi. Hele de sanatçı dostlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten geceye ayrı bir hava getirmeleri, çok güzel bir olaydı. Düşünsenize koskoca bir asrın çarkıyız. 

Tüm zorluklara rağmen, yılmadan Türkiye Komünist Partisi'ne gelmeye çalışıyoruz. 


Her sanatçının, her konuşmanın ardından, değişik ülke komünist partilerinden gelen mesajlar okunuyordu. Bir konuşmacı yoldaş TKP'nin Alevilik ve Kürt sorunu, diğer sol hareketlerin TKP'ye bakış açıları, TKP'nin dünya ve Türkiye ile ilgili görüşlerini ele alan ve TKP tarihinden örnekler veren bir konuşma yaplı. 

Konuşmanın ardından geceye gelen protokol konukları tanıtıldı. Sanatçı Tamer Talipoğlu'nun okuduğu güzel deyişlerin ardından sunucu arkadaşlardan biri kısaca Gazi ayaklanmasına değindi. Ardından, diğer sunucu arkadaş Gazi ayaklanması sırasında 15 yoldaşın birlikte kaleme aldığı *“Kervan Ateşi" şiirini çoşkuyla okudu ve tüm salon aynı coşkuyla alkışladı. 

Okuduğu Kürtçe ve Türkçe parçalarla sanatçı Aynur Haşhaş, bu coşkuya ayrı bir coşku kattı. 
Gurup Umut, Kervan Semah Ekibi ve genç sanatçılar gecenin renklenmesinde büyük katkı ve coşkuları oldu. Kervan Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yıldırım'ın konuşmasından sonra, Dedeliğiyle, sanatçılığıyla ve kişiliğiyle gönüllerde hergün yeni bir taht kuran Dertli Divani Baba geceye ayrı bir anlam kattı. 

Tüm bunlar TKP'nin 75.yıldönümü kutlamalarının bir yönü idi. Asıl daha önemli yönü ise ülke ve dünyadaki gelişmelerin geldiği nokta, bu noktada TKP'nin durumu ve genelde tuttuğu yer idi. 

Gece ana hatlarıyla üç kesime üç önemli mesaj verdi. Birinci mesaj: TKP'nin kurulması burjuvazide bir kuyruk acısı olmuştur. Bu yüzden tarihte en büyük saldırılar, en büyük darbe ve tutuklamalar, sürgünler TK P'ye yöneltilmiştir. Nabi Yağcı'larla birlikte ““TKP'yi bitirdik”? sevinç çığlıkları midelerine taş gibi oturdu. “TKP yaşıyor, savaşıyor. Burjuvaziye verilen bu mesaj bugünlerde burjuvazinin uykularını iyiden iyiye Kaçırmaya başladı. 

İkinci mesaj: Nabi Yağcı ve onun tayfalarına idi. TKP'yi tümden likide edip burjuvazinin kucağına oturma ham hayallerini gördüler. 
Namuslu TKP'liler partilerine dönmeye başladılar. Artık Yağcı'lar da burjuvazinin safında rahat oturamayacaklar. 

Üçüncü mesaj: Sanki ortada bir yangın varmış gibi, TKP'nin mirasına konma ya da TKP'yi yok sayma iki yüzlülüğünü gösteren akılsız dostlara verildi. TKP'nin 75.kuruluş yıldönümü de gösterdi ki, Mustafa Suphi'lerin kaldırdığı kızıl TKP sancağı bir kez daha İstanbul'un göbeğine dikilmiştir. 

TKP'nin onuru ve kızıl savaşçısı Mehmet Bozışık yoldaşın kürsüye çağrılış: Sunucu 


Gecenin başka bir güzel yanı da dünya komünist partilerinden gelen mesajlar idi. 
Mesela ABD KP, Filipinler KP, Hindistan KP, Alman KP... Türkiye Komünist Partisi'ni yalnız bırakmayıp kutlayan komünist partilerdi. Ve gece Dertli Divani'nin türküleriyle son buldu. 
Dünyadaki tüm komünist partilerine seslenmek istiyorum: Haydi işçi sınıfını arkamıza alarak, sosyalizmi kurmak için yolun sonuna kadar gidelim. 

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 

A.D. 


Dostlarlayız 


Yürüyen tarih Mehmet Bozışık yoldaş onur konuğumuzdu. Gecede sloganlar atıldı. Büyük alkış vardı. 

Gazi Mahallesi, Nurtepe şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Güvenliği iki ayaklı köpekler değil, bizler gerçekleştiri- 


arkadaşlardan biri önce Nazım Hikmet yoldaşın TKP için yazdığı *“Türkiye Komünist Partisi / TKP'em benim / ... / ömrümde yalnız seninle ve senin safında olmakla övündüm...” şiirini okudu. Ardından diğer sunucu arkadaşın “bir tarih, öyle bir tarih ki, üç harfe sığdırılmış, bu üç harfli tarihin içinde kan, ateş, zulüm ve nice kahramanlıklar, nice fedakarlıklar yaşandı. İşte bu üç harfli tarihin içinde, bir tarih daha var ki, kana, zulme, ölüme hapse karşı dimdik onurlu bir abide, kahramanlığın fedakarlığın inanılmaz canlı simgesi, kaçkınların uykularını kaçıran, başladığı gün gibi hala egemen sınıflara boyun eğmeyen, bir asırlık çınar, bedeni yaşlı, gönlü kafası ve yüreği dipdiri genç, 'mrümde yalnız seninle ve senin safında olmakla övündüm TKP'em” diyen Türkiye'nin en yaşlı komünisti Mehmet Bozışık yoldaş aramızda. Saygılarımla davet ediyorum" sözlerinin bitimi beklenmeden bir alkış tufanı koptu. Bütün salon TKP'nin onurunu ayakta alkışlıyor. 

TKP'nin onuru, kızıl neferinin mikrofona yürüyen emin adımları, TKP'nin genç neferlerinin masa sandalye hazırlama koşuşturmaları ve Bozışık yoldaşın büyük bir güçle mikrofona sarılması, herşey bir anda bir ihtilal havasıyla gerçekleşiyor. Masa ve sandalyeye ihtiyaç duymayan Bozışık yoldaş ayakta konuşuyor. 
TKP'nin özet tarihçesi film şeridi gibi geçiyor önümüzden. 

“Bugün burada kutluyorum TKP'min 75.kuruluşunu” diyor, Bozışık. Bütün salon ayakta alkışlıyor. TKP'nin neferi aynı emin adımlarla masasına yürüyor. Bütün salon hala ayakta “Onurumuz Bozışık, Partimiz TKP” sloganıyla inliyor. Ve TKP yaşıyor, savaşıyor sloganları dosta, düşmana ve tarihe haykırılan bir yanıt, bir belge oluyor. 

Andımız var Mustafa Suphi'lere, andımız var Nazım Hikmet'lere, Lenin'e, Bolşeviklere. 

Andımız var Ruhi Su'lara, Bedir Aydemir'lere, Nejat Yazıcıoğlu'larına. 

Andımız var Türkiye İşçi Sınıfına; Sınıflar varolduğu sürece, komünizme kadar, Leninci çizgiden sapmayan TKP varolacak, yaşayacak ve savaşacaktır. 

Gör Suphi yoldaş, gör Nazım yoldaş, Bakü'de doğan kızıl güneş bugün Anadolu'da pırıl pırıl ışıyor. 

Türkiye işçi sınıfı, ezilen Kürt emekçileri, bin küsur yıllık Kavganın, Pir Sultan, Şeyh Bedreddin evlatları, biricik silahınız TKP'niz kutlu olsun hepinize. 

Yaşasın Komünizm! 

S.Ç.-İstanbul 


yorduk. Tarihi bir an yaşadık. 

Yediden yetmişe her kesimden insanlar geldi. 
Göğüslerini gere gere böylesi bir kutlamaya gelmişlerdi. Onlar, içerideki sıcaklığa güvendiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde, semahlar dönüldü, deyişler söylendi. 

Aynalarla donatılmış salonu, kızıl filamalarla orak-çekiçli bayraklarla donattık. 

Bol bol dergi satışı yaptık. Kitap standı açtık. 
Bizim istediğimiz halkla kolkola olmaktı, onu da en güzel şekilde gerçekleştirdik. 

Yaşasın Komünizm! 

Y.K. 


Gelenek ve gelecek 


Partimiz TKP'nin 75. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. TKP'li olmak, bilmem nasıl anlatılmalı. Yaşamak gerekiyor. 
Ben onunla hayata başladım diyorum. Yaşamayı, mücadeleyi, dostluğu TKP'den öğrendim. 


Sayı 433, Ekim 1995 


Komünist olmak çok zor. Savaşım, kavga, mücadele bizim işimiz. Bunu bilerek, yolumuza inanarak güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bana hayatı öğreten TKP'ye bir kez daha selam olsun. 

Partimiz TKP 1920 yılında, 10 Eylül'de, Bakü'de kuruldu. 75 yıldır işçinin-emekçinin öncüsü oldu. Aynı inanç ve kararlılıkla, yılmadan yolumuza devam ediyoruz. 

Gecemizde bulunan Mehmet Bozışık, onurumuzdu. Bozışık konuştuğunda atılan slogan “onurumuz Bozışık, partimiz TKP” idi. Ayakta, hep bir ağızdan haykırıyorduk. Geceye gelen insanların, eğlence için gelmedikleri bir gerçekti. Gece bitimine kadar kalmaları bunun kanıtıydı. Salondaki kızıl bayraklar ayrı bir güzellik veriyordu. Bir de yoldaşlarımızın aldıkları görevleri disiplinli bir şekilde yerine getirmeleri ayrı bir güzellik ve gelişme idi. 
Gecenin sonunda Dertli Divani deyiş ve semahlarla halkı coşturdu. 

TKP, burjuvazinin tüm bu baskılarına rağmen, inancından hiç birşey kaybetmeden yoluna devam ediyor. 


TKP'li olmak 


Komünist olmak, hele TKP'li olmak büyük ayrıcalıktır. Yaşamaya, gerçek anlamıyla yaşamaya o zaman başlarsın. 

Direnmeyi, paylaşımı, mücadeleyi güzel olan herşeyi TKP'de gördüm, TKP'de yaşadım. 

TKP'li olmak, TKP saflarında zulme, sömürüye karşı mücadele etmek ayrıcalıktır. 

Nazım Yoldaşın deyişiyle; 

“Ömrümde yalnız seninle 

Ve senin safında olmakla övündüm.” 

Türkiye'nin en eski partisi TKP, 1920 yılında 
10 Eylül'de Bakü'de kuruldu. İyiki de kuruldu. 
İşçi-emekçi kesimin sağlıklı ve coşkulu tek sesi 


Kerime Halis 


olmaya 75 yıl önce olduğu gibi devam ediyor. 
Elbette TKP içinde de burjuva Oyunlara aldananlar oldu zaman zaman. Ama bu oportünistler, aldanışlarıyla zaten kendilerini bitirdiler, Dönen birçok dolaplara rağmen, TKP işçiden yana, burjuvaziye karşı ideolojisinden ve inancından hiçbir şey kaybetmeden coşkuyla yoluna devam ediyor. Düzenlediğimiz “Gelenek ve Gelecek 10 Eylül'de'' gecesinde de bu coşkuyu ve inancı bir kez daha gözler önüne serdik. 
Sloganlar yeri göğü titretiyor, işçiye emekçiye inanç, zalime, faşiste korku salıyordu. 

E. Güneş 


TKP savaşıyor 


Tam 75 yıl önce 1920'de, Bakü'de ilk kongresi yapılmış oldu ve çizgisi belirlendi. 75 yıldır işçinin emekçinin öncüsü oldu. 75 yıldır yılmadan, tüm zorluklara rağmen, militan mücadelemizi verdik. Partimizin sosyalizme olan inancı hiç azalmadan günümüze dek şanlı tarihiyle ulaştı. 

Fakat biz o güzelim tarihimizi insanlarımıza tanıtmasını biliyor muyuz? Ve biz, 75.kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Gece, bazı ufak tefek eksikliğimize rağmen, güzel geçti. Eksiklik diyorum. Nedir eksikliğimiz? Çok önemli bir eksikliktir. Mulüvizyon gösterisi teknik arıza nedeniyle sunulamıyor. Bu gösterinin sunulamayışı bazılarımızı kızdırdı. Kızmakta haklılar. 

Mehmet Bozışık yoldaş aramızdaydı. Tam 68 
yıldır TKP'nin safında mücadele vermiş bir insan. Tüm zorluklar, gözaltılar, işkenceler, sürgünler ve hapishaneler onu yıldırmadı. 
Hayatı boyunca hep TKP safında oldu. Hiç şaşmadı yolundan. Mücadeleyi bırakmış değil. 

Darısı biz ve bizim gibi genç komünistlerin başına diyorum. 

K.Yaman 


Konserlerim nedeniyle davetinize gelemediğim için üzgünüm. İşçi ve emekçi sınıfının her zaman yanında haklı mücadelenin tümünü ozan yüreğimle selamlarım, hepinizi öpüyorum. 
Mahzuni Şerif 


Tertip Komitesi'ne, 

Gecenizin başarılı ve coşkulu geçmesini en iyi 

dileklerimizle diler ve bundan sonraki çalışmalarınızda üstün başarılar dileriz. 
Gaziosmanpaşa Yenigün Kültür Merkezi 


Türkiye Komünist Partisi'nin 75. yılını kutlar, 

dünya ve Türkiye kardeş hakları için çalışmalarında başarılar dileriz. 

Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Merkez Şubesi Yönetim Kurulu 


Gelenek ve Gelecek 10 Eylül'de adlı kutlama ve 

anma gecesini düzenleyen Kervan dergisini 

kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
Kundura İşçileri Derneği 


*“Gelenek ve Gelecek 10 Eylül'de'” gecesi tertip komitesine, 

Sosyalizm düşüncesinin gerek teorik, gerekse pratik bakımdan büyük sarsıntılar geçirmekte olduğu bugünlerde, geçmişle geleceğin arasında kopmaya yüz tutmuş bağları güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğinizi oldukça anlamlı buluyoruz. 

Çalışmalarınızda başarılı olmanız dileğiyle, etkinliğinize katılan tüm dostları en içten duygularımla selamlıyorum. 

Erdoğan Alçınkaya, TBKP İzmit Merkez İlçe 

eski başkanı 


10 Eylül Kutlama Toplantısı Düzenleme Komitesi'ne, İstanbul 

Yoldaşlar, 

Türkiye Komünist Partisi, 75 yıl önce Büyük 


Ekim Devrimi'nin zaferi içinde doğmuştur. 
Cumhuriyet tarihinin en eski partisi ve Türkiye Solu'nun ana kaynağı olma onurunu taşır. 

Marx ve Engels Manifesto'da şöyle diyorlardı: 
““Proletaryanın sınıfsal, yani siyasal bir parti olarak örgütlenmesi, yine işçiler arasındaki rekabetten dolayı sürekli altüst olmalar geçirmektedir. Ancak her seferinde daha güçlü, daha sağlam, daha heybetli olarak yeniden doğmaktadır.” 

Bizim partimiz için de öyle olmuştur. Türkiye Komünist Partisi, her sarsıntıdan daha diri, daha güçlü, büyüyüp etkinliğini daha da arttırarak çıkmıştır. Türkiye Komünist Partisi, şanlı işçi sınıfımızın öncülüğünü daha atak ve dalıa militanca sürdürmekte ve sürdürecektir. 

Yoldaşlar, bir Marksist yazarın, 1850'lerin sonunda “Marks'ın devrimci anlayışını, zama- nın devrimcilerinin ezici çoğunluğunun anlayışından ayıran bir kopukluk” olduğu yönündeki değericndirmesi, ne yazık ki günümüz Türkiye devrimcileri için de çoğunlukla geçerlidir. Oysa Marks'ı - hem de böyle bir gericilik döneminde -= iyi tanımak, Marksizm'i doğru okuyup doğru öğrenmek, yaşamı doğru değerlendirmek, hiçbir devrimci akımın kendisini dışında tutamayacağı bir bir zorunluluktur. Bizler için ise en başta gelen görevlerdendir. 

Yoldaşlar, Marks'a göre, “tarihin itici gücü sınıf mücadelesi, hedef ise işçi sınıfının kendi kurtuluşunu gerçekleştirmesidir. Partinin işlevi, proletaryaya, vereceği savaşlarda önderlik ve hizmet etmektir... Onlar proletarya hareketini biçimlendirecek ve bir kalıba sokacak kendilerine özgü sekter ilkeler ileri sürmezler.” Çünkü komünistlerin, bir tüm olarak proletaryanın çıkarlarının dışında ve ayrı çıkarları yoktur! 
Yine Manifesto'da açıklandığı üzere, *'komünistlerin hemen gerçekleştirmek istedikleri amaç,.. proletaryanın bir sınıf olarak örgütlen- 
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75.yıl 


Türkiye Komünist Partisi kuruluş tarihiyle birlikte, Türkiye'nin en eski partisi ünvanını aldı. Kemal yönetimi TKP'ye saldırmakta bir an bile tereddüt etmedi. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Onbeşleri Karadeniz'de boğdurarak katletti. 

TKP, Türkiye devrimci hareketinin kalıcı kadrolarını yaratmada temel kaynaktır. 

Partimizin 75.kuruluş yıldönümü 10 Eylül'de görkemli bir şekilde kutlandı. 

Salonun, kızıl orak-çekiçli bayraklar, pankartlar, Marks, Engels ve Lenin'in büyük boy resimleriyle donatılmasının ardından programa geçildi. 

Semahların, deyişlerin ve türkülerin ardında dünya komünist partilerinden gelen mesajların okunması salondaki coşkuya kan veriyordu. 

Daha sonra onur konuğumuz Mehmet Bozışık yoldaş kitleyi günün önem ve özelliğine motive eden bir konuşma yaptı. Doksanbeş yaşındaki genç komünist ayakta alkışlarla yerine oturdu. 
Bu manzaranın bizlere yüklediği coşkuyu “onurumuz Bozışık, partimiz TKP” sloganıyla dışa vurduk. 

Kutlamamıza gelen canlarımızın ve dostlarımızın program sonuna kadar bizleri yalnız bırakmamaları ve zevk alarak programı seyretmeleri çok güzeldi. 

Yoldaşlarımızın verilen görevleri disiplinli ve özverili bir şekilde yerine getirmeleri ve partiye yaraşır hal ve tutum içinde olmaları ayrı bir güzellik ve gelişme idi. 

Gelenek ve gelecek bizlerindir. Bu dava için emek harcayanlarındır. 

Yaşasın komünizm! 

Onurumuz Bozışık partimiz TKP! 

Mustafa B. 


— İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIYA GELEN MESAJLAR'ÐAN č č >č O O O 


ınesi, burjuva egemenliğinin devrilmesi, proletaryanın politik iktidarı ele geçirmesi’ ’dir. 

Gün 24 saat süren sınıf mücadelesinde yaşama bakışımızın ve tutumumuzun özeti budur. O halde, görevinin bilincinde işçi sınıfı devrimcileri olarak 

- “Her konuda rotayı daha militan, daha sol kesimlere seslenmeye döndürmeliyiz. Sendikal mücadelede de yığınları sağa çekici anlayışlarla mücadele etmeli, sınıfsal çizgiyi öne çıkarmalıyız.” 

Parti'nin “işçi sınıfının vermekte olduğu mücadelede önderlik ve hizmet etme” işlevini militanca yerine getirmeli, 

- “Kürt ve Türk emekçisinin, yaklaşan karşıdevrime, şeriatçı-faşist- devlet sacayağının hain saldırı ve tuzaklarına karşı ortak mücadelesinin canalıcı önemine dikkat çekmeli", 

- “Kürt halkının, Alevi toplumunun ve Türkiye işçi sınıfının mücadele birliğinin pratikte sağlanması”' yönünde ve 

- “Aleviliğin emekten yana olan özünün boğulmadan, işçi sınıfının mücadelesiyle ve çıkarıyla uyarlı, yani yol musahibliği temelinde örgütlenmesi” için bütün gücümüzle çalışmalıyız. 

Bu anlayışla, işçi sınıfının biricik partisinin 75.yıldönümünde sınıf mücadelesini daha militan, daha üstün inanç ve özveriyle yükseltme çabası içinde olan tüm yoldaşlarımızı engin başarı diliyoruz. 

İnanç, Özveri, Emek; Sarsılmaz Parti Demek! 

Yaşasın İşçilerin Birliği, Yaşasın Halkların Kardeşliği 

Yaşasın İşçi-Alevi Yol Musahibliği 

TKP MK Siyasal Büro 


Partimizin 75.kuruluş yıldönümünü yürekten selamlıyoruz. 

Yoldaşlar, 

Gericiliğin alabildiğine geliştiği ülkemizde, J> 


16 İŞÇİNİN SESİ 


yiip 
İŞÇİNİN SESİ 


Sayı 433, Ekim 1995 


Dünyanın dört bucağından komünistler, Hindistan'da 


Partimizin 75.kuruluş yıldönümüne mesaj gönderen kardeş partilerden Hindistan Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta 16.kongresini başarıyla gerçekleştirdi. Kongrede 26 komünist partisi temsil edildi, katılamayan birçok partinin de başarı dileyen, dayanışma mesajı ulaştı. Partimiz TKP, genel sekreterimiz R.Yürükoğlu yoldaşın liderliğinde bir heyetle kongrede temsil edildi. Heyetimiz, TKP Merkez Komitesi'nin mesajını 16.Kongre'ye sundu. 

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve sosyalist sistemin dağılmasından sonra bir gerileme içine giren komünist partilerinde son bir-iki yıldır gözlenen toparlanma HKP'nin kongresinde somut olarak kendini gösterdi. 

Kardeş KP'lerin büyük çoğunluğu kongrede ya genel sekreterler ya da MK düzeyinde heyetlerle temsil edildi. TKP Heyeti gerek HKP, gerekse diğer partilerle çok olumlu, verimli görüşmeler yaptı. Doğal olarak gündemin başındaki konu SB'nin çöküşü idi. Temsilcilere (o İngilizcesi dağıtılan R.Yürükoğlu yoldaşın ““Yaşayan Sosyalizm” kitabı büyük ilgi gördü. Kardeş KP'lerden bir yoldaş şu yorumda bulundu: “Şimdi bu görüşleri çok kimse onaylıyor, o açıdan bence bu kitabın en çarpıcı yanı 1982'de yazılmış olmasıdır.” 

7 Ekim akşamı büyük bir meydanda düzenlenen ve Onbinlerce kişinin katıldığı açılış töreninde çeşitli ülkelerden gelen KP temsilcileri birer birer halka tanıtıldı. Temsilciler geleneksel yöntemleriyle halkı selamladı. TKP heyetindeki yoldaşlar da, Türkiye komünist ve devrimci hareketinin geleneğine uygun olarak, yumrukları havada halkı selamladı. Açılışın bu tanıtma bölümü, KP'ler arasındaki enternasyonal havayı simgeledi ve halklan büyük ilgi, sıcak bir karşılama gördü. 

Açılışın yapıldığı alanda ve kongre salonunda sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Delhi kentinin geniş bir kesimi, kongre nedeniyle kızıllara bürünmüştü. Yol boyunca kızı! bayraklar, büyük yol kavşaklarına, halkın kalabalık bulunp Kürdistan'da sürmekte olan savaş ve TN yanında burjuvazinin işçi sınıfımıza her geçen gün katmerleşerek artan baskıları ve sindirme politikalarına karşı, partimiz TKP çatısı altında, sınıf mücadelesini daha mililanca, yüksek boyutlara taşıyalım. Tüm yoldaşlarımıza partimizin 75.kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 

Haydi. işçi sınıfını, öncü partisi TKP ile kucaklaştıralım. 

Yaşasın komünizm! 

Türkiye Basın Yayın Bürosu 


Partimiz 'TKP'nin 75. yıldönümünü kutluyoruz. 
75 yıllık geleneğin, partimizin ve işçi sınıfımızın önderliğiyle Türkiye halkalarını kucaklayarak devrime taşıyacağına inanıyoruz. 

Daha büyük mücadelelerin başlangıcı olması dileğiyle kuruluş yıldönümümüzde Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz. 

Sendikal Büro 


Eminönü direnişçilerinin, Şişli işçilerinin, Gazi Mahallesi, Nurtepe barikatlarından taa ki 1920'lere yaslanan partimizin, TKP İstanbul 


buluştu 


duğu parklara devasa orak-çekiç maketleri yerleştirilmişti. 
Kongrenin 
HKP'nin Delhi örgütünün kurucusu olan Bahal Singh yoldaşın adını taşıyor. Delhi örgütü, parti 


kapalı salonu 


yapıldığı spor 


henüz illegal iken, 1939'da 25 komünistle kuruldu. Tekstil işçilerinin “Kızıl Bayrak” hareketini örgütledi. Bugün Delhi örgütü 3 bin kişilik. HKP'nin “küçük” örgütlerinden biri. 
(AKP'nin toplam üye sayısı 250 binin üzerinde) Tutucu Hinduların ezici etkinliği altındaki Kuzey'de komünistlerin örgütlenmesi hayli zor. Ancak militan bir savaşım geleneğiyle bugüne ulaşan Delhi örgütü, sayıca küçük olmakla birlikte sağlam bir yapıya sahip. 

Kongrenin I.gününde Delhi örgütünün liderlerinden, yılların mücadelesi içinde bugüne gelmiş, değerli yoldaş M.Faroogi, kongre hazırlık komisyonu başkanı olarak delegeleri selamladı. Delhi parti örgütünün kuruluş ve savaşımını, Delhi kentinin anti-emperyalist geçmişini anlattı, 

Ardından HKP Genel Sekreteri Indrajit Gupta yoldaş, kongre delegelerine seslendi. Gupta yoldaş, hükümetin izlediği ekonomik politikalar? eleştirdi, ümmetçi-bölgeci köklendincilere (dinci gericilere) karşı mücadeleyi yükseltmenin gerekliliğini vurguladı. Ve onların temsilcisi gerici BJP partisinin bugün baş düşman oldugunu belirti. HKP'nin bugünkü hedefinin faiklik-demokrasi ve AE olduğunu, bu 


Yöre Komitesi olarak gecenizi, seniz Kiu yoruz. , 
Istanbul Yöre Komitesi 


Değerli Yoldaşlar, 

TKP'nin kuruluşu olan 10 Eylül dolayısıyla düzenlemiş olduğunuz gecenin, partimizin daha güzel bir dünya yaratma yolundaki çalışmalarını güçlendirmesini diler, Türkiye işçi sınıfına ve dünya işçi sınıfına kucak dolusu sevgi ve selam sunarız. 

Adana Örgütü 


Partimizin kuruluş yıldönümünü seviç ve coşkuyla kutluyoruz. 

İnsanlık ve işçi sınıfı için, tüm halklar için kurtuluş komünizmdedir. Bu bilinçle tüm zor koşullara rağmen çalışacağımıza Türkiye'de ve Anadolu'da sosyalizmi kuracağımıza and içeriz. 

Habibler Parti Komitesi 


TKP'miz, sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın, Sen umudumuzsun. Sen Suphilerin, Nazım'ların yolusun. Yoldaşlarımızın verdiği 


uğurda solun birliğini amaçladıklarını söyledi. 
Gupta yoldaş, konuşmasında Sovyetler Birliğinin çöküşü ve sosyalist sistemin dağıldığı karanlık günlerde bile ML öğretisine ve sosyalizmin bilimsel ilkelerine, soylu ve objektif ideallerine bağlılığımızı yitirmedik, tam tersine kat kat pekiştirdik dedi. 

Konuşmasının ardından, genel sekreter yoldaş kardeş komünist partilerinin temsilcilerini çağırarak kongreye tanıttı. Kongre'nin ilgimizi çeken yönlerinden biri de diğer sol partilerin liderlerinin davetli olmasıydı. Hindistan'da en az 5 adet belli düzeyin üzerinde örgütlü sol parti var. Hepsinin en üst düzey yöneticileri kongrenin I.gününe katılarak birer konuşma yaptılar. 

Özellikle Hindistan'ın en büyük KP'si olan HKP-Marksist'in genel sekreteri Surjeet yoldaşın konuşması delegelerin coşkulu alkışları ve komünistleri birliğe çağıran sloganlarla karşılandı. 

TKP temsilcisi, Surjeet yoldaşla görüştü ve daha sonra HKP-M'nin parti merkezinde de bir görüşme yapıldı, olumlu sonuçlar alındı. 

Köngre belgelerinin ve konuşmaların İngilizce olması da kongrenin bir başka ilginç yönüydü. 700 milyon nüfuslu Hindistan'da pek çok farklı dit konuşuluyor. Bunlardan en yaygın olanların sayısı ondört. Kongre konuşmaları ve belgeler anında bu diltere çevrildi. 

8 ve 9 Ekim günleri raporlar ve karar 
tasarıları görüşüldü. Eyaletlerdeki parti örgütleri temsilcileri ve diğer delegelerin konuşmalarıyla geçen bu iki günü 10 Ekim'de komisyon toplantıları izledi. 1! Ekim'de de çok canlı geçen oturumlardan sonra sonuç belgelerinin onaylanması ve seçimlerle kongre tamamlandı. 

HKP'nin, iki ana teması “'laiklik-demokrasi- sosyalizm” ve “solda birlik” olan 16.Kongre'si örgütlü ve başarılıydı. Bu başarının gelecekteki mücadelelerinde de sürmesini diliyoruz. 


Gelecek sayımızda Hindistan KP'nin kongresiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. İS; onurlu mücadele yolumuzu aydınlatıyor. 

Yaşasın proleter mücadelemiz! 

TKP'm seninle doğduk, seninle yürüyerek büyüyoruz. 

Ve selam olsun tüm halkların yiğit neferleri- ne, kutlu olsun 75.kuruluş yıldönümün. 

Yaşasın halkların kardeşliği! 


Kahrolsun faşizm! 
Kurtuluş için tek yol devrim! 


Gazi Komitesi 


iGD yaşıyor, yaşatıyoruz. 
İGD'nin yolu işçi sınıfının devrim yoludur. 
IGD Hazırlık Komitesi 


Elimize haberi ulaşan öteki mesajlar arasında ise şunlar vardı: TKP Örgüt Bürosu, Alevilik Bürosu, 

İngiltere, İzmit, İzmir, Zonguldak, Antep, Manisa, Turgutlu, Ankara, Gaziosmanpaşa, İstanbul Anadolu Yakası ve Okmeydanı parti örgütleri, ve 

İzmit Hacı Bektaşı Veli Derneği 


